Excurs bij Gn.1. GODS onzichtbare schepping

Toelichting. Na de (uitgebreide) verhandeling over “De woonplaats van GOD” volgt nu een
verhandeling over “GODS onzichtbare schepping”. Daarmee bedoelen we alles wat
de hemel (wolkenhemel, sterrenhemel, hemel der hemelen) bevolkt; onzichtbare schepselen die
GOD heeft geschapen. Het grote verschil met “de woonplaats van GOD” en dit onderwerp is dat
GOD de Eeuwige is, de Schepper van de hemel en de aarde, en dat “de onzichtbare schepping” allen
geschapen zijn, zij het op onderscheidene wijzen. Dit onderwerp omvat dan vooral engelen. Over
dit laatste heb ik al geschreven, nu doe ik dat uitgebreider. Tevens realiseer ik mij, dat ik vooruitloop
op wat in Gn.1 gezegd wordt over GODS scheppingswerken. Maar we beginnen bij de onzichtbare
schepping van GOD om daarna in een andere excurs iets te zeggen over GODS zichtbare schepping.

Engelen. De woorden “engel” of “engelen” wordt dikwijls in de Bijbel gebruikt, zowel in het
Oude als in het Nieuwe Testament (totaal: 278x). Ze zijn de Nederlandse vertaling van
de Hebreeuwse woorden ‘=|N‘m, mel’ak, en DoR5y, mel’¥kiym. Ze hebben de volgende betekenis:
bode (seculier gebruikt); GODS bode (profeet, priester); en Hemelse bode (engel).

Het Nederlandse woord “engel” komt van het Griekse ayyelog (singularis) of ayyeAoL (pluralis) en
van het Latijnse angelus (singularis) of angeli (pluralis). Er zijn vier soorten engelen: namelijk gewone
engelen; aartsengelen; cherubs of cherubijnen; serafs of serafijnen. Ze worden allen aangeduid met
de verzamelnaam “engelen” maar elke soort heeft een verschillende taak. Wanneer in de Bijbel het
woord “engel” wordt genoemd, moet altijd nagegaan worden welke soort engel bedoeld is. Maar
alle engelen zijn door GOD geschapen geesten en uit de aard der zaak onzichtbaar tenzij ze zich aan
mensen bekend maken. Ze verkeren in de hemel der hemelen bij GOD.

We gaan bepaalde Bijbelpassages na. Engelen komen voor bij de verwoesting van Sodom (Gn.
19:1) en de bewaring van Lot bij die verwoesting (Gn.19:15). In de geschiedenis van Jakob bij Bethel
wanneer hij in zijn droom een ladder ziet van boven naar beneden (Gn.28:12; zie ook J.1:52 waar
CHRISTUS ditzelfde belooft aan Nathanaél of Bartholomelis) en bij Pniél wanneer hij Laban heeft
ontvlucht (Gn.32:1). In het Bijbelboek Job zegt Elifaz, één van zijn vrienden, tot Job over de HEERE:
‘Zie, op Zijn knechten zou Hij niet vertrouwen; hoewel Hij in Zijn engelen klaarheid gesteld heeft’
(Job.4:18); met andere woorden: in GODS oog kan niets goeds zijn, zelfs niet in engelen, laat staan
in mensen! In het Psalmenboek lezen we ook van engelen. Mensen zijn een weinig minder gemaakt
dan engelen (Ps.8:6, geciteerd in H.2:7-9). Engelen bewaren Gods kinderen in al hun wegen (Ps.91:
11, geciteerd bij de verzoeking van de HEERE Jezus in Mt.4:6 en L.4:10). Engelen worden krachtige
helden genoemd die GODS Woord doen en Zijn stem gehoorzamen (Ps.103: 20). Engelen worden
GODS dienaars genoemd tot een vlammend vuur (Ps.104:4). Engelen worden ook de heirscharen
GODS genoemd die opgeroepen worden om Hem te loven (Ps.148:2).

In het Nieuwe Testament worden meer Bijbelpassages en -citaten genoemd waarin sprake is van
engelen. Totaal 79 in het Nieuwe en 10 in het Oude Testament. In het Evangelie naar Matthels
vinden we engelen na de verzoeking van de HEERE JEZUS die Hem dienen (Mt.4:11; Mk.1:13). In de
gelijkenis van het onkruid vergelijkt CHRISTUS engelen met maaiers van de akker die alle ergernissen
en allen vergaderen die de ongerechtigheid doen (Mt.13:39, 41). En verderop in Mt.13 zendt CHRIS-
TUS engelen uit met de opdracht om bozen uit het midden van de rechtvaardigen te scheiden (Mt.
13:49, Mt.16:27). Wie één van de kleinen, voor wie CHRISTUS Zijn bloed gestort heeft, veracht, zo
waarschuwt de Heiland dat hun engelen altijd het aangezicht van de Vader zien (Mt.18:10; Mk.8:38
en L.9: 26). Zijn er dan toch beschermengelen? CHRISTUS zegt dat GODS kinderen in de opstanding
niet huwen maar zijn als de engelen GODS (Mt.22:30; Mk.12:25; L.20:36). Immers, engelen zijn wel-
iswaar geschapen maar geestelijke wezens. Wanneer CHRISTUS wederkomt, zendt Hij Zijn engelen
uit met een bazuin van groot geluid al weten deze geestelijke wezens niet de dag en het tijdstip
(Mt.24:31, 36; Mk.13:27, 32). Dan zal Hij oordelen de levenden en de doden. Daar zullen ook de
engelen bij betrokken zijn zelfs in het veroordelen van goddelozen die aan de linkerhand van CHRIS-
TUS zijn (Mt.25 :31, 41).

Bij de gevangenneming van CHRISTUS in de Hof zegt Hij tot één van Zijn discipelen (waarschijnlijk
Petrus) dat Hij meer dan 12 legioenen engelen te hulp kan roepen op het gebed (Mt.26:53). Met
andere woorden: CHRISTUS gaat geheel vrijwillig, uit liefde voor Zijn Vader en tot verzoening van
Zijn volk, Zijn bitter lijden aan het kruis tegemoet. Bij de geboorte van CHRISTUS zingen engelen in
de velden van Efratha van de glorie van GOD de Vader, van de heerlijkheid van GOD de Zoon en van
het welbehagen van GOD de HEILIGE GEEST in mensen (L.2:15). CHRISTUS betuigt dat Hij degenen,
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die Hem belijden zullen voor de mensen, zal belijden voor de engelen GODS maar ook dat Hij dege-
nen, die Hem verloochenen zullen voor de mensen, zal verloochenen voor de engelen GODS (L.12:8-
9). Een verschrikkelijk oordeel. Bij de bekering van één zondaar zullen engelen GODS zich verblijden,
lezen we in de gelijkenis van de verloren penning (L.15:10). Verblijden GODS engelen zich over uw
en jouw bekering? In de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus wordt de bedelaar door
engelen gedragen in de schoot van Abraham (L.16:22). Na de opstanding van CHRISTUS uit de doden
geloven de twee Emmalisgangers niet in Zijn opstanding maar wel in engelen, die tegen de vrouwen
die het graf bezoeken (J.20:12), zeggen dat JEZUS leeft (L.24:23). In de verdedigingsrede van Ste-
fanus stelt hij dat de leden van het Sanhedrin de Thora hebben ontvangen door de bestellingen der
engelen maar dat ze die niet hebben gehouden (Act.7:53; G.3:19).

De apostel Paulus zegt dat zelfs engelen GODS kinderen niet kunnen scheiden van de liefde GODS
welke is in CHRISTUS JEZUS, onze HEERE (R.8:28). Misschien zijn hier wel engelen bedoeld die hun
beginsel niet bewaard hebben. In 1K.4:9 spreekt Paulus over apostelen en de gemeente en stelt:
‘wij zijn een schouwspel geworden der wereld, en den engelen, en den mensen’. De Korinthiérs had-
den het nogal hoog in de bol. Daarom vergelijkt de apostel de apostelen met de gelovigen in Korin-
the. Maar ze mogen verzekerd zijn van het meeleven der engelen. 1K.11:10. Elders spreekt de apos-
tel dat de ware gelovigen de engelen zullen oordelen (1K.6:3). Hoeveel te meer de zaken die dit le-
ven betreffen. Aan de andere kant waarschuwt de apostel ervoor dat wij, indien we de liefde GODS
die alle verstand te boven gaat alsmede en daaruit voortvloeiend de CHRISTELIJKE naastenliefde
niet hadden, al zouden we de talen der engelen spreken, een klinkend metaal of luidende schel
geworden zouden zijn (1K.13:1). Het gaat immers niet om engelen maar om deze ware liefde GODS.
Sommige gelovigen in Kolosse waren zo opgeblazen en stonden zo hoog met zichzelf dat ze over
andere gelovigen heersten zelfs in nederigheid en dienst der engelen. De apostel waarschuwt tegen
zulke lieden (Kol.2:18). Waarschijnlijk is met dienst der engelen een heidense wijze van ascese (ont
houding) bedoeld. Paulus vertroost de verdrukte gelovigen te Thessaloniki met de openbaring van
de HEERE JEZUS uit de hemel met de engelen van Zijn kracht (2Th.1:7).

De wederkomst van CHRISTUS is tot vertroosting voor al GODS kinderen. Ook zijn jonge discipel
die Paulus in zijn banden heeft geteeld, Timotheds, vertroost de apostel aangaande de verborgen-
heid der GODZALIGHEID die zich zo heerlijk heeft bekend gemaakt in de vleeswording van de Zalig-
maker terwijl die o.a. gezien is van de engelen die CHRISTUS bij Zijn opstanding en hemelvaart heb-
ben begroet als hun HEERE (1T.3:16). Elders in deze brief spreekt de apostel over uitverkoren enge-
len (1T.5:21). Daarmee zijn de staande gebleven engelen die hun beginsel bewaard hebben bedoeld.
In tegenstelling tot engelen die niet staande gebleven zijn en hun beginsel niet bewaard hebben. Ze
zijn duivelen of demonen geworden onder aanvoering van de satan. We komen erop terug. In de
Brief aan de Hebreén schrijft Paulus dat CHRISTUS de engelen overtreft (H.1:4-7, 13; H.2:2, 16). In
H.2:2 spreekt de apostel over het woord door de engelen gesproken. Een intrigerend vers. Want we
lezen elders dat engelen het woord tot mensen hebben gesproken. Dat is het Woord van GOD. Het
kan ook zijn dat dit slaat op het Woord der prediking, door de engelen van de gemeente gesproken
zoals in de Brieven in het Boek der Openbaring. Nu zien wij nog niet dat CHRISTUS de engelen over-
treft. Wat wij wel zien is CHRISTUS met heerlijkheid en eer gekroond juist in Zijn lijden en dood (H.
2:9). Daarbij vertroost de apostel deze verdrukte gelovigen dat Mozes hen niet helpen kan maar
CHRISTUS alleen want jullie zijn gekomen tot de vele duizenden der engelen (H.12:22). Engelen be-
zingen GODS majesteit en schitteren door hun getuigenis die majesteit uit. In zijn laatste vermanin-
gen benadrukt Paulus de herbergzaamheid want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen ge-
herbergd (H.13:2). Hij vergelijkt derhalve gelovige gasten met engelen! Hebben wij zo al eens enge-
len geherbergd?

De apostel Petrus benadrukt dat de engelen de zaken aangaande het lijden en de opstanding van
CHRISTUS die via de verkondiging van het Evangelie door de HEILIGE GEEST tot de gemeente komen
zeer begerig zijn in te zien (1P.1:12). Zijn wij ook zo begerig gelijk de engelen? Engelen, machten en
krachten zijn aan CHRISTUS aan GODS rechterhand, opgevaren in de hemel, onderdanig gemaakt
(1P.3:22). Laten we Hem aanbidden in liefde en vrede zelfs met onze ongelovige naasten. Petrus
schrijft ook dat GOD de kwade engelen die hebben gezondigd niet heeft gespaard maar hen heeft
overgegeven aan de ketenen der duisternis en tot het oordeel bewaard (2P.2:4; Jd.1:6). Hoezeer zal
Hij ook allen die een dwaalleer verspreiden, zondigen en in ongeloof volharden dan niet straffen?
Maar de HEERE zal de godzaligen uit de verzoeking om CHRISTUS’ wil verlossen want tegen hen
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zullen deze kwade engelen ondanks dat ze in sterkte en kracht meerder zijn geen lasterlijk oordeel
kunnen inbrengen (2P.2:11). Dat is de grote troost!

Johannes schrijft in Openbaring over de oorlog in de hemel tussen Michaél en zijn engelen en de
draak, dat is de duivel en satanas en de demonen die geworpen zijn op de aarde (Apc.12:7, 9). Hij
beschrijft ook een ander en groot teken in de hemel: de zeven engelen die uit de tempel komen met
de zeven laatste plagen (Apc.15:1, 6-8). Ook tekent de ziener op Patmos dat aan de engelen die de
zeven fiolen hadden de Bruid getoond wordt, de Vrouw van het Lam, alsmede de heerlijkheid van
het nieuwe Jeruzalem (Apc.21:9, 12). Het is ons tot steun in de geestelijke strijd dat wij weten van
het bestaan van de staande gebleven engelen en wat hun betekenis is tot vermaning en vertroosting
van ons geestelijk leven.

Engel. De “gewone” engel om zo te zeggen is de zogenaamde bode-engel. De engel die met
een boodschap namens GOD wordt uitgezonden tot mensen en volken. Dat zien we op
verschillende plaatsen in de Schrift. Bijvoorbeeld: wanneer Jakob teruggaat van Mesopotamié naar
Kanaan met zijn vrouwen, slavinnen, zonen en bezittingen nadat hij zich verzoend heeft met zijn
oom en schoonvader Laban ontmoet hij engelen Gods. Jakob ziet hen. Ze hebben zich kennelijk aan
hem geopenbaard. En hij zegt: Dit is een heirleger Gods! En hij noemde die plaats Mahanaim (Gn.32:
1-2). Ondanks dit gezicht gaat Jakob alleen door Pniél. Maar de HEERE gaat mee al is het een wor-
steling op leven en dood. Maar als een hinkende overwinnaar (!) verzoent hij zich met Ezau die wel
veel heeft maar Jakob heeft alles; want de HEERE is met hem (Gn.32-33; Hos.12:4). Het gaat er voor
ons allen om dat de HEERE met ons is. Dat we in Zijn wegen gaan. Als het niet is middels een gezicht
van engelen dan in het bijzonder door GODS Woord en Geest. Weten we daarvan?

Mozes moet Israél leiden van Egypte naar Kanaan door de woestijn. Maar het is een zeer hard-
nekkig en murmurerend volk. Een volk dat ondanks zo vele zegeningen en wonderen van GOD zo
dikwijls hun eigen zin doet en tegen het Woord van GOD zondigt. Dat blijkt in het bijzonder bij het
gouden kalf dat het volk als zijn god aanbidt terwijl Mozes op de Sinai de Tien Geboden van GOD uit
Zijn hand ontvangt. GOD ziet dat en wil het volk vernietigen en Mozes tot een groot volk maken.
Mozes springt voor het volk in de bres. GOD besluit om Zijn engel te zenden om de Kanaanieten,
Amorieten, Hethieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten te verdrijven maar dat Hij Zelf niet mee-
gaat (Ex.23:20-33; Ex.32-33). Mozes wil liever uit GODS boek geschrapt worden dan dat GOD niet
meegaat onderweg. Op de voorbede van Mozes laat GOD Zich verbidden. Hij openbaart Zich aan
Mozes en maakt twee nieuwe stenen tafelen die Mozes uit toorn jegens het zondige volk had ver-
broken (Ex.34). Later maakt de apostel Paulus hierop een toepassing wanneer hij de uithemendheid
van het Nieuwe Testament boven het Oude Testament stelt in 2K.3.

In Nu.20 roept Mozes de Edomieten, nakomelingen van Ezau, op om het volk doortocht te verle-
nen door hun land op weg naar Kanadn en meldt daarbij dat Israél door de HEERE uitgeleid is uit
Egypte. Ja, dat Hij een engel zond (Nu.20:16). Helaas weigerden de Edomieten het volk door hun
land te laten trekken hoewel het beloofde dat het de prijs voor wat ze zouden verteren zouden beta-
len. Maar het mocht niet baten. De Edomieten trokken hen met hun legermacht tegemoet. Israél
streed echter niet tegen wat ze als hun broedervolk beschouwden. Het leert in elk geval dat je het
van broeders niet moet verwachten maar van de HEERE alleen. Dat laatste bewijst ook de bijzondere
geschiedenis in 1Rg.13:8. Een man GODS verschijnt in Bethel voor koning Jerobeam en bestraft hem
in de Naam des HEEREN vanwege diens afgoderij met de stierkalveren in Bethel en Dan. Deze man
GODS bleef echter niet aan het hof en keerde naar het Woord des HEEREN onverwijld via een andere
weg terug dan waardoor hij naar Bethel was gekomen. Maar een oude profeet in Bethel haalde hem
bedrieglijk over om bij hem brood te eten en water te drinken want een engel had dit tot hem ge-
sproken. Veel betekenend staat er echter in vers 18: ‘doch hij loog hem’. De man GODS gaat daar
op in. De straf blijft niet uit. De man GODS wordt op zijn terugweg gedood door een leeuw. De HEERE
echter bedwingt diens bloeddorstige aard. Hij verslindt deze man GODS niet noch diens ezel. De
leugenachtige profeet in Bethel hoort de geschiedenis en begraaft de man GODS in zijn graf. Hij zegt
tot zijn zonen om hem na zijn dood in dat graf te begraven als teken dat het Woord des HEEREN die
de man GODS over Jerobeam gesproken had vervuld zou worden. Jerobeam echter bekeerde zich
niet! Laat het ons duidelijk zijn dat de HEERE doet wat Hij zegt al verklaren zelfs profeten Zijn Woord
voor leugenachtig. Maar Zijn Woord zal nochtans vervuld worden dwars door alles heen.

In het Bijbelboek Daniél vinden we twee verwijzingen naar de engel die de GOD van Sadrach,
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Mesach en Abed-nego gezonden heeft en de GOD van Daniél. Nebucadnezar moet dat bevestigen
in het dal van Dura waar hij dat gouden beeld heeft opgericht waarvoor ieder moest knielen. Alleen
Sadrach, Mesach en Abed-nego deden dat niet. Maar GOD redde hen uit de oven van het brandende
vuur (Dn.3:28). En in het geval van Daniél moest koning Darius erkennen dat de GOD van Daniél de
ware GOD is (Dn.6:22). Jaloerse vijanden van Daniél konden niets tegen hem vinden. Zo besloten zij
dat zij hem zouden vernietigen door de koning te pressen een gebedsverbod te doen uitvaardigen.
Dertig dagen lang mocht niemand enige godheid aanroepen dan alleen Darius. Daniél echter was
gewoon elke dag driemaal de ware GOD aan te roepen. Hij had open vensters naar Jeruzalem. Zo
maakten zij hem verdacht bij de koning. Maar GOD keerde het om. Niet Daniél werd door de leeu-
wen in de leeuwenkuil verslonden maar zijn vijanden. Laten we aan de trouw van de drie vrienden
en van Daniél een voorbeeld nemen om ook vandaag de enige en ware GOD te aanbidden en te die-
nen in alle omstandigheden. Want alleen deze GOD geeft uitkomst al zijn wij geen Sadrach, Mesach
en Abed-nego of Daniél. Deze GOD leeft nog.

In het Bijbelboek Zacharia is ook vaak sprake van een engel die aan Zacharia bepaalde bood-
schappen van GOD moet meedelen. Zie Zch.1:9: het gezicht van de man op het rode paard; Zch.1:19:
het gezicht van de hoornen en de smeden; Zch.2:3: het gezicht van de man met het meetsnoer; Zch.
4:1, 4-6: het gezicht van de gouden kandelaar en de twee olijfbomen; Zch.5:10: het gezicht van de
vrouw in de efa; Zch.6:4-5: het gezicht van de vier wagens. In al deze nachtgezichten laat de pro-
feet Zacharia zich inlichten door de engel die GOD hem heeft gestuurd om het gezicht uit te leggen
voor het volk en voor ons; ten goede of ten kwade. Later zal de apostel Paulus schrijven over het
Evangelie van vrije genade dat deze boodschap van Godswege een reuk des doods is ten dode, na-
melijk voor hen die aan dit Evangelie weigeren gehoor te geven, of een reuk des levens ten leven,
namelijk voor hen die zich in de weg van bekering en geloof aan dit Evangelie gewonnen geven. En
wie is tot deze dingen bekwaam, vraagt de apostel. Daarom moet een door GOD gezonden engel
deze gezichten aan Zacharia uitleggen. En daarom moet de HEILIGE GEEST dit Evangelie ook vandaag
aan GODS dienaren uitleggen.

Bij de ziele worsteling van de HEERE JEZUS in de Hof van Gethsémané, waar Hij vanwege de toorn
GODS die vanwege onze zonden en schuld op Hem werd geladen over de grond kroop als een worm
en geen man, werd door Hem een engel gezien die Hem versterkte (L.22:43). Dit “versterken” bete-
kent “sterk maken” om het vreselijke kruislijden te volbrengen tot verzoening van onze schuld. Later
zal in het “Kort Begrip” op dit gebeuren worden geduid om aan te geven wat de Godheid van CHRIS-
TUS heeft gedaan aan Zijn lijden (vraag en antwoord 34). Bij één van de wonderen van de HEERE
JEZUS zien we ook een engel zoals bij het badwater van Bethesda (J.5:4). Merk op dat de HEERE
JEZUS geen engel nodig heeft want Hij is GOD. Hij geneest rechtstreeks ook de man die al 38 jaar
daar bij Bethesda ziek had gelegen. CHRISTUS nodigt elke zondaar om tot Hem te komen in wat voor
ziekte of schuld hij ook gevangen zit. Toen de Grieken die JEZUS wel eens wilden zien en spreken bij
Hem kwamen, gebeurde ook een wonder. De HEERE JEZUS sprak over het tarwegraan dat in de aar-
de valt en sterft om daarna veel vrucht te dragen. Hij verwees met dit beeld hoe Hij door Zijn sterven
en opstanding vrucht zou dragen; ook bij Grieken en heidenen. GOD antwoordde met een hoorbare
stem uit de hemel. Maar de omstanders begrepen dat niet. Ze dachten aan een donderslag en zei-
den: een engel heeft tot Hem gesproken (J.12:29). Verstaan wij de stem vanuit de hemel altijd?

De Sadduceén, een stroming binnen het Jodendom die niet zo orthodox is als dat van de Farizeén
omdat zij niet in het bestaan van engelen geloven en de opstanding der doden ontkennen hoewel
ze wel de Thora houden, willen graag hun positie te midden van het volk behouden en gooien het
op een akkoordje met de Romeinse bezetters. Toen Paulus in Jeruzalem was kreeg hij het aan de
stok met het Sanhedrin en speelde hij Sadduceén en Farizeén tegen elkaar uit (Act.23:8-9). Hier
vinden we een voorbeeld van verstandige wijsheid bij kinderen GODS. Dat hebben we vandaag no-
dig ook in de vergaderzalen van ons land en binnen de kerk. In 2K. gebruikt de apostel Paulus het
woord “engel” in een negatieve betekenis. Hij schrijft dat de satan zich verandert als een engel des
lichts (2K.11:14). En ook dat een engel des satans hem met vuisten slaat opdat hij zich niet zou ver-
heffen (2K.12:7). Laten we bij de verschijning van een engel op onze hoede zijn want dat kan ook
van de verkeerde kant komen. Altijd moeten dergelijke verschijningen in overstemming zijn met
GODS Woord. In wezen zegt Paulus hetzelfde als in het voorgaande in zijn Brief aan de Galaten
wanneer hij een vervloeking brengt over allen die een ander evangelie brengen dan het Evangelie
van JEZUS CHRISTUS alleen al was het ook een engel uit de hemel (G.1:8). Overigens prijst de apostel
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deze gemeente al schrijft hij ook aan haar scherpe woorden vanwege het feit dat zij voor hem is als
een engel Gods, ja, als CHRISTUS JEZUS (G.4:14). Zalig wanneer dit van een gemeente van CHRISTUS
of van een ware gelovige mag getuigd worden.

In het Boek der Openbaring van JEZUS CHRISTUS aan Johannes wordt veelvuldig melding ge-
maakt van engelen: Apc.1:1, waarin Johannes opdracht krijgt tot het schrijven van dit Boek; en zie
ook vers 20 waar de zeven sterren de engelen der gemeente, dat zijn: voorgangers worden ge-
noemd; Apc.2:1, tot het schrijven van de zeven Brieven aan de Klein-Aziatische gemeenten, zoals
aan de voorganger van de gemeente van Efeze; Apc.2:8, van Smyrna; Apc.2:12, van Pergamus;
Apc.2: 18, van Thyatire; Apc.3:1, van Sardis; Apc.3:7, van Filadelfia; en Apc.3:14, van Laodicea. Wan-
neer kinderen GODS overwinnen in het geloof door de HEILIGE GEEST zal CHRISTUS hen belijden
voor Zijn Vader en Zijn engelen. In Apc.5:2 vinden we dat de engel het boek der geschiedenis opent
en dat myriaden engelen het Lam prijzen (Apc.5:11). Bij de opening van de zeven zegels vernemen
we van engelen: Apc.7:1-2, 11, die de verzegelden uit de twaalf stammen aankondigt; Apc.8:2-3, 5-
6, bij de opening van het zevende zegel; Apc.8:7-8, de eerste en tweede engel met de eerste en
tweede bazuin; Apc.8 :10, de derde engel met de derde bazuin; Apc.8:12-13, de vierde engel met
de vierde bazuin; Apc.9:1, 11, de vijfde engel met de vijfde bazuin; Apc.9:13-15, de zesde engel met
de zesde bazuin; Apc.10:1, 5, 9, een engel die staat op de aarde en op de zee die het boekje aan
Johannes geeft om het op te eten; Apc. 11:1, een engel die de tempel Gods en het altaar meet;
Apc.11:15, de zevende engel met de zevende bazuin.

In Apc.14:6, 8-10 kondigen drie engelen het oordeel van GOD aan over het beest en de mensen
die dat beest aanbidden. In Apc.14:15, 17-19 komen drie engelen uit de tempel die in de hemel is
en uit het altaar tot de engel die de scherpe sikkel heeft in verband met de wijn- en graanoogst voor
de wijnpersbak van de toorn van God. En in Apc.16 lezen we van zeven engelen die de schalen of
fiolen van GODS toorn uitgieten over de aarde, zee, rivieren, wateren, de troon van het beest, de
Eufraat en de lucht (Apc. 16:1, 3-5, 8, 10, 12 en 17). Verder lezen we dat een engel Johannes onder-
wijst aangaande de verborgenheid de vrouw of hoer en van het beest (Apc.17:1, 7). Bij de val van
Babylon horen we ook van een andere engel die van de hemel afkomt, grote macht heeft, terwijl de
aarde vervuld is van zijn heerlijkheid (Apc.18:1), terwijl een sterke engel een grote molensteen
werpt in de zee waardoor Babylon niet meer gevonden wordt (Apc.18:21). Ook is een engel met de
vogelen des hemels betrokken bij de overwinning van CHRISTUS op de valse profeet (Apc.19:17).
Dit geldt ook wanneer de satan voor duizend jaren gebonden wordt. Dan komt er ook een engel uit
de hemel die de sleutel van de afgrond heeft (Apc.20:1). En ten slotte horen we van een engel die
door de HEERE JEZUS gezonden is met als doel om alles wat in dit Bijbelboek geschreven staat in de
Gemeenten te getuigen (Apc.22:6, 16). In elk geval is uit al deze gegevens duidelijk wat de grote
taak van engelen die door GOD naar de aarde gezonden worden is om GODS boodschap bekend te
maken; ten goede of ten kwade.

De Engel des Een andere engelis de engel des HEEREN ook wel de engel GODS genoemd.
HEEREN. Deze Engel des HEEREN is de Oudtestamentische openbaring van de HEERE JE-
ZUS CHRISTUS. We wijzen op de volgende Bijbelpassages. We denken dan aan
de geschiedenis van Hagar, de Egyptische slavin van Sarai die zij aan Abram gegeven heeft met de
bedoeling om haar zwanger te maken opdat het kind van Abram en Hagar zou gelden als het kind
van Abram en Sarai; naar de gewoonte van die tijd. Overigens zonder dat Abram en Sarai daarin de
HEERE hadden gekend in het gebed. Het was een puur vleselijke weg zonder de HEERE. Alleen liep
het anders dan Sarai had gedacht. Want Hagar werd inderdaad zwanger van Abram. Maar toen Ha-
gar dat besefte verachtte ze Sarai die kennelijk niet zwanger kon worden. Sarai vernederde Hagar
vervolgens. Ze was per slot van rekening haar meesteres. Dat kon Hagar niet hebben. Daarom
vluchtte ze de woestijn in. Daar aan de waterfontein in de woestijn op de weg naar Sur vond de En-
gel des HEEREN haar. Hij riep haar op om zich te vernederen onder de handen van Sarai. Hij deelde
haar mee dat ze zwanger was en een zoon zou baren die ze Ismaél moest noemen en die tot een
menigte van volken zou worden. Want de HEERE had haar verdrukking gezien (Gn.16:1-16).
Overigens eindigt de geschiedenis hiermee niet. Want later, wanneer Abram Abraham en Sarai
Sara worden, krijgen Abraham en Sara in hun ouderdom een zoon die ze Izak noemen; in een geeste-
lijke weg en van GOD geschonken. Wanneer Izak van de moederborst af is spot Ismaél met de zwak-
ke Izak. Daarop beveelt Sara Abraham om de dienstmaagd (Hagar) en haar zoon (Ismaél) uit te drij-
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ven. Hoewel dat zeer kwaad is in de ogen van Abraham vermaant GOD hem om naar zijn vrouw te
luisteren. En zo geschiedt. In de woestijn dreigen Hagar en Ismaél te sterven maar GOD laat dat niet
toe. De Engel des HEEREN opent de ogen van Hagar en zij ziet een waterput. Ze blijven in leven. De
zoon van Abraham en Hagar wordt tot een groot volk en ze wonen in de woestijn Paran (Gn.21:1-
21). Uit Ismaél komen de Ismaélieten voort die later moslims worden genoemd. Altijd is er oorlog
tot op vandaag tussen Joden en moslims hetgeen duidelijk wordt uit deze geschiedenis.

In het Nieuwe Testament schrijft later de apostel Paulus over deze geschiedenis (G.4:20-31).
Daaruit blijkt duidelijk dat Sara toen ze Abraham opdroeg Hagar en Ismaél weg te zenden uit het ge-
loof gehandeld heeft. Immers, Abraham had twee zonen: één uit de dienstmaagd (Ismaél uit Hagar)
en één uit de vrije (lzak uit Sara). Ismaél is naar het vlees geboren maar lzak uit de beloftenis. Paulus
vergelijkt dit met twee verbonden: het ene van de berg Sinai tot dienstbaarheid die Paulus vergelijkt
met Jeruzalem dat nu is; en het andere vergelijkt hij met het Jeruzalem dat Boven is. Het ene is naar
de wet, het andere naar de genade; vooral wanneer Paulus daarbij Is.54 citeert. Inderdaad zal de
zoon der dienstmaagd geenszins erven met de zoon der vrije. Zijn slotconclusie is: wij zijn niet kinde-
ren der dienstmaagd maar der vrije! Waar de genade van GOD valt daar valt ze vrij.

De volgende geschiedenis waarin de engel des HEEREN voorkomt is de aangrijpende geschiedenis
van het offer van Izak die Abraham aan GOD moet offeren in het land Moria op één van de bergen.
Wat er door Abraham en Sara heengegaan is aan emoties vermeldt de geschiedenis niet. Maar ge-
loof maar dat die zeer heftig geweest zijn. Want het zal je maar gebeuren! Toch gehoorzaamt Abra-
ham aan GOD. In het geloof. In dat geloof waarvan H.11:18-19 getuigt dat hij overlegde dat GOD
machtig was hem ook uit de doden te verwekken waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen
heeft. Ontroerend is het wanneer lzak aan zijn vader Abraham vraagt: waar is het lam ten brandof-
fer? Ontroerend is het wanneer Abraham op deze vraag van lzak zegt: GOD zal Zichzelf een lam ten
brandoffer voorzien, mijn zoon! Ontroerend is het ook dat lzak zwijgt wanneer Abraham hem op
het hout legt en wil toesteken om zijn zoon te slachten. Maar dan grijpt de Engel des HEEREN in en
weerhoudt Abraham van deze daad. In plaats van lzak wordt een ram geslacht. Zo verzekert deze
Engel des HEEREN aan Abraham dat GODS belofte in Zijn genadeverbond aan Abraham en zijn nage-
slacht ten volle zeker is (Gn.22:1-19). In wezen ziet deze Schriftplaats vooruit op wat later plaats zal
vinden op die andere heuvel, de kruisheuvel Golgotha toen onze HEERE JEZUS CHRISTUS Zich liet
slachten aan het kruis tot verzoening en verlossing van Zijn volk. Toen de HEERE in Hem Zijn genade-
verbond bevestigde voor elke gelovige Jood en heiden die tot Hem alleen de toevlucht neemt. Toen
was er geen ram in de struiken verward. Toen gaf de Vader Zijn Zoon over in de dood. Toen moest
de meerdere lzak sterven opdat de Izak van Gn.22 en alle kinderen uit de gelovige Abraham zouden
mogen leven. Zo heeft GOD Zichzelf een Lam ten brandoffer voorzien; het Lam GODS Dat de zonde
der wereld wegdraagt.

Een andere geschiedenis waarin GODS bijzondere engel voorkomt is de geschiedenis van het hu-
welijk van lzak. Abraham roept zijn meest vertrouwde knecht, Eliézer, bij zich en draagt hem op een
vrouw voor zijn zoon lzak te zoeken niet uit de dochters van het land waarin ze wonen maar uit zijn
familie; dus uit Mesopotamié. Op de vraag van Eliézer of die vrouw gewillig zal zijn om hem te volgen
naar een voor haar vreemd land zegt Abraham in het geloof dat de HEERE Zelf hem via Zijn engel de
weg zal wijzen of anders zal Eliézer rein zijn van de eed die Abraham hem heeft doen zweren. En zo
gebeurt. De HEERE leidt hem tot Rebekka, de dochter van Bethuél en een achternicht van Abraham
(dus uit de familie!). Eliézer vraagt de HEERE om een teken. En zonder dat Rebekka dat weet volgt
dit teken. En Rebekka gaat met Eliézer mee. Izak die uitgegaan is in het veld om te bidden (!) brengt
haar in de tent van zijn overleden moeder Sara; en zij worden man en vrouw (Gn.24:7 en 40). Dit
gedeelte is bijzonder omdat we hier horen wat de gewoonte in de Bijbelse tijd was bij het zoeken
van een huwelijkspartner. Eliézer is de vriend van de bruidegom zoals Johannes de Doper dat ook
was van de HEERE JEZUS in geestelijk opzicht. Merk op dat het huwelijk van Izak en Rebekka in de
hemel wordt gesloten! Dat Izak een bruid zoekt op z'n knieén in het gebed! Dat Izak en Rebekka rein
bleven in hun verkeringstijd! Allemaal lessen voor alle jongens en meisjes die een huwelijkspartner
zoeken in de weg des HEEREN.

De geschiedenis herhaalt zich in die zin dat het nu niet Izak betreft maar Jakob, naast Ezau één
van de zonen van lzak. Omdat Jakob op aansporen van moeder Rebekka vader Izak bedrogen heeft
vanwege het eerstgeboorterecht dat eigenlijk aan de oudste toekwam. Ezau heeft dit eerstgeboor-
terecht aan Jakob verkocht voor een schotel linzenmoes omdat hij dat verachtte, en vond geen
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plaats des berouws hoewel hij die met tranen zocht. En Jakob wilde GOD een handje helpen door
vooruit te lopen op wat Hij hem zou schenken. Zo vonden Izak en Rebekka het beter dat Jakob naar
Mesopotamié zou vertrekken uit de buurt van Ezau die hem wilde vermoorden. En zo gebeurt. De
HEERE ondersteunt Jakob op zijn vlucht ook in Bethel waar hij droomt. Jakob komt terecht bij Laban,
de oom van Rebekka. En hij belooft bij hem te werken als schaapherder voor Rachel, Labans jongste
dochter op wie Jakob verliefd is. Maar oom Laban bedriegt zijn neef Jakob en geeft hem zijn oudste
dochter Lea als vrouw. Wil Jakob Rachel hebben moet hij nog 7 jaar werken; totaal dus 14 jaren! En
het was hem als enige dagen! (NB. als dat geen liefde is ... !) Toch worden de verhoudingen met
Laban stroef want Laban verandert zijn loon telkens weer. Maar de HEERE zegent Jakob. Hij wordt
een rijke herdersvorst. Hij heeft inmiddels elf zonen bij zijn twee vrouwen en hun slavinnen, Bilha
en Zilpa. En op een gegeven ogenblik besluit Jakob om bij Laban weg te gaan met zijn vrouwen en
kinderen. Dit besluit is Jakob ingegeven door de Engel GODS die hem namens de HEERE aanspoort
terug te gaan naar Kanaan (Gn.31:1-18). Dit gedeelte zegt ons veel over de familieverhoudingen van
die dagen maar ook hoe de HEERE Zijn kinderen leidt en zegent. Nu wellicht niet via Zijn Engel al kan
dat wel gebeuren! maar door Zijn Woord en GEEST. Laat daarom GODS Woord in alle opzichten en
in alle situaties onze Leidsman zijn want alleen dan gaan we veilig. De GOD van Jakob is in CHRISTUS
gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

Omdat Jakob of Israél (= strijder GODS), zoals zijn nieuwe naam is, bericht krijgt dat zijn zoon Jo-
zef, die hij door het bedrog van zijn andere zonen dood waande, leeft en in Egypte onderkoning is,
besluit hij door GODDELIJKE inspiratie geleid naar Egypte te gaan om Jozef te ontmoeten. Het werd
voor hem een gezegende tijd. Hij zegent de beide zonen van Jozef, Efraim en Manasse, zijn kleinkin-
deren dus, die hij buiten medeweten van Jozef als zijn eigen kinderen geadopteerd heeft. Maar hij
doet dat op een specifieke en wonderlijke wijze namelijk kruislings. Hoewel Manasse de oudste zoon
is, legt Jakob zijn linkerhand op zijn hoofd om hem te zegenen en zijn rechterhand op het hoofd van
Efraim, hoewel hij de jongste zoon van Jozef is; derhalve kruislings. Jozef wil deze zegen in de vorm
van een kruis recht zetten omdat zijn vader halfblind is maar Israél zegt dat het alzo moet zijn, omdat
de Engel die hem van alle kwaad verlost heeft hem alzo verstandelijk bestuurd heeft om deze jon-
gens op die manier te zegenen (Gn.48:10-20). Zal Jakob hierbij gedacht hebben aan de zegen van
zijn vader Izak toen hij Jakob, de jongste, zegende met het eerstgeboorterecht, en Ezau, de oudste,
niet met die specifieke zegen? In elk geval mogen we in deze geschiedenis een heenwijzing zien naar
CHRISTUS Die Zijn zegen aan allen die in Hem geloven schenkt vanaf Zijn kruis op Golgotha, toen Hij
leed en stierf voor Zijn volk en Zelf hun vloek, schuld en ongerechtigheid tot het einde toe gedragen
heeft.

Israél wordt in Egypte in slavernij gehouden en zwaar onderdrukt door een Faraé die Jozef niet
gekend had. Maar GOD hoort het gekerm van het volk vanwege hun onderdrukking. Hij roept Mozes
als Zijn dienaar maar dat doet Hij op Zijn speciale wijze: 80 jaar nadat Mozes geboren is. Want Mo-
zes wordt uit de Nijl gered van de kaken van wrede krokodillen, opgevoed aan het Egyptische hof
als een aangenomen zoon van de dochter van Farad, maar moet ten slotte vluchten omdat hij de el-
lende van zijn volk niet kan aanzien en een Egyptenaar doodslaat. Hij vlucht naar Midian, trouwt
daar, krijgt kinderen en hoedt de kudde van zijn schoonvader Jethro. Maar als hij 80 jaar is roept de
HEERE hem via de Engel des HEEREN bij het braambos dat wel brandt maar niet verteerd wordt
(Ex.3:2). En wanneer Mozes het volk uitleidt uit Egypteland, is er de engel GODS Die als de wolkko-
lom des daags en de vuurkolom des nachts voor het volk voorgaat, en wanneer het leger van Fara6
nadert tussen het volk en het Egyptische leger in staat. Zo wordt het volk beschermd (Ex.14:19). Zo
is de HEERE nog altijd. Wie in de weg des HEEREN gaat, gaat om CHRISTUS’ wil altijd veilig al kan
hem of haar ook in die weg veel overkomen. Maar hij, die op GODS bescherming wacht, wordt door
den hoogsten Koning beveiligd in de duist’re nacht, beschaduwd in GODS woning .....!

In Nu.22-24 wordt ons de geschiedenis van de profeet Bileam, de zoon van Beor, uit Mesopota-
mié verteld. Hij was een valse profeet. Niettemin sprak de HEERE door hem, of liever gezegd door
zijn ezelin hoewel Bileam deze spraak aanvankelijk niet verstond. Koning Balak, de zoon van Zippor,
koning der Moabieten, had hem gehuurd om Israél te vervioeken om zo de HEERE en Zijn volk uit
elkaar te drijven. Eerst wilde hij niet. GOD verbood het hem. Maar later ging hij toch mee met de
vorsten van de Moabieten. De Engel des HEEREN hield hem tegen of liever zijn ezelin met een uit-
getrokken zwaard. Bileam sloeg zijn ezelin. Hij dacht dat het dier halsstarrig was. Maar toen de
HEERE de ogen van Bileam opende zag ook hij de Engel des HEEREN. Daarop mocht hij meegaan
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met de Moabieten maar met uitdrukkelijk bevel om alleen te spreken wat de HEERE hem te spreken
gaf (Nu.22:22-27, 31-32, 34-35). Daarop zegende Bileam de kinderen Israéls in plaats van dat hij hen
vervloekte. Hij profeteerde zelfs van CHRISTUS als de Ster die uit Jakob zou opgaan (Nu.24:17). En
ook dat Israél als volk alleen zou wonen en niet onder de heidenen zou gerekend worden (Nu.23:9).
Toch was Bileam een valse profeet die wel met het volk van GOD wilde sterven maar niet met haar
wilde leven. Later werd Bileam gedood in de strijd met de Midianieten (Nu.31:8) omdat hij Israél
verleid had met vrouwen en afgoderij te Sittim in Baal-Peor (Nu.25; Nu.31:16). Later is deze ge-
schiedenis herhaald in Dt.23:4-5; J0z.13:22; J0z.24:9 en Mi.6:5. In 2P.2:15 wordt gewaarschuwd te-
gen het verlaten van de rechte weg des HEEREN met Bileam als een waarschuwend baken in zee net
als in Jd.1:11. In de Brief aan Pergamus wordt ook gewaarschuwd tegen de helse praktijken van
Bileam (die hier Balaam heet) om kinderen GODS te verleiden afgodenoffer te eten en te hoereren
om zo GODS gemeente te verwoesten. Eigenlijk is deze praktijk van alle tijden en een geliefkoosd
wapen van satan!

In het Bijbelboek Richteren komt de uitdrukking “engel des HEEREN” of “engel GODS” vaak voor.
Want na het overlijden van Jozua toen de kinderen Israéls het land Kanaan als een gave uit GODS
hand in bezit genomen hadden, hadden zij de Kanadnieten en andere heidenen niet vernietigd. Toen
kwam de engel des HEEREN opwaarts van Gilgal tot Bochim en kondigde als straf voor Israéls zonde
en ongehoorzaamheid aan dat GOD Zijn verbond zou verbreken en de afgoden der heidenen het
volk tot een strik zouden wezen (Jdc.2:1, 4). Daarop weende het volk en noemde die plaats Bochim.
Telkens zie je als een helaas terugkerend refrein dat het volk zich afkeert van de HEERE, de afgoden
van de heidenen dient, de straf van GOD volgt en de HEERE een richter verwekt wanneer het volk
zijn schuld belijdt tegenover de HEERE. Zie het bij Debora, een richteres (Jdc.5:23, waaruit ook blijkt
dat de Engel des HEEREN Meroz en haar inwoners vloekt)! Zie het bij de roeping van Gideon tot
richter (Jdc.6:11-12, 20-22, waaruit blijkt dat de Engel des HEEREN hem bemoedigt en wonderen
doet)! Zie het ook bij de roeping van Simson tot richter reeds voor zijn geboorte (Jdc.13:3, 6, 9, 13,
15-18, 20-21) waaruit blijkt dat wel Manoach, Simsons vader, wordt genoemd maar niet zijn moe-
der, hoewel de Engel des HEEREN aan haar verschijnt zelfs tot tweemaal toe! Zo genadig is CHRISTUS
in deze roeping! Hij openbaart zelfs Zijn Naam: Wonderlijk!

In diverse Bijbelpassages wordt David door de Filistijnse koning Achis hoewel andere Filistijnse
vorsten hem wantrouwden vergeleken met een engel GODS (1S.29:9); op aansporen van Joab via
een weduwvrouw (2S.14:17, 20) waardoor David zijn zoon Absalom terugroept uit diens zelf geko-
zen ballingschap; en door Mefiboseth, hoewel hij door zijn knecht Ziba vals beschuldigd was en niet
met David mee uit Jeruzalem is gegaan (25.19:27). Toen David als koning in zijn hoogmoed het volk
wilde tellen vond Joab dat niet gepast maar de koning deed het toch ((in wezen heeft satan hem
daartoe verleid (zie 1Kr.21:1)). De profeet Gad bestrafte hem namens de HEERE. Hij kon kiezen uit
drie soorten straf: zeven jaren van hongersnood; drie maanden vluchten voor zijn vijanden; of drie
dagen pest (zie ook 1Kr.21:11-12, 15-16, 18, 20, 27, 30). En dat laatste kiest David. Deze plaag wordt
uitgevoerd door de engel des HEEREN. Maar toen deze bij Jeruzalem kwam, volvoerde hij bij de
dorsvloer van Arauna (of Ornan in 1Kr.21:18) deze straf niet. Hij was Jeruzalem genadig. Want David
had berouw; want niet het volk maar hij had gezondigd! Zo bouwde hij bij deze dorsvloer die hij
kocht een altaar (25.24:16-17). Ook in het leven van David grijpt de Engel des HEEREN in ten goede
en ten kwade maar altijd in Zijn genade voor David en het volk. Zo kan het ook in ons leven. We heb-
ben elke dag te bidden: Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de Boze. Laten we toch wa-
ken tegen hoogmoed, onze oerzonde.

Toen Elia na het wondere werk op de Karmel neerslachtig en depressief was en na de bedreiging
door koningin lzebel in de woestijn vluchtte, zijn roeping wilde prijsgeven en wilde sterven, kwam
de engel des HEEREN tot tweemaal toe (1Rg.19:5, 7) door GODS genade tot Elia om hem te laten
eten omdat de weg te veel voor hem zou worden. Hij moest namelijk naar Horeb want daar zou de
HEERE hem ontmoeten. Aan Hem mocht hij zijn klachten klagen. Daar openbaarde de HEERE Zich
aan Zijn dienstknecht, niet in een aardbeving of stormwind maar in het suizen van een zachte stilte.
Daar antwoordde de HEERE op wonderlijke wijze op de klachten van de profeet en bevestigde hem
in zijn roeping en taak. Met andere woorden, de HEERE nam zijn klachten serieus maar nam zijn last
niet weg en gaf hem genade om zijn roeping te vervullen. Dat is ook een les voor ons. Met al onze
klachten ook op psychisch gebied tot de HEERE vluchten. Hij wijst wegen die wij dienen te volgen in
Zijn kracht en schenkt ons dwars door alle onmogelijkheden heen genade. Hoe moeilijk wij het er
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ook mee hebben.

De opvolger van koning Achab, zijn zoon Ahazia, had het moeilijk. Hij werd ziek. Ter genezing wil
hij Badl-Zebub, de afgod der vliegen en de god van Ekron om hulp vragen. Maar de Engel des HEEREN
openbaart dit voornemen aan Elia, de Thisbiet, de profeet. Hij komt de boden die de koning ge-
zonden heeft tegemoet. Deze boden moeten zeggen dat Ahazia op dit ziekbed de dood zal sterven.
De koning stuurt dan vijftig soldaten onder leiding van een hoofdman op Elia die tot hem zegt: ‘Gij,
man GODS! De koning zegt: Kom af . Maar Elia laat zich niet bevelen door de koning van Israél maar
alleen door de Koning der koningen. Hij antwoordt: ‘Indien ik dan een man GODS ben, zo dale vuur
uit den hemel en vertere u en uw vijftigen’. En dat gebeurt. Merk op de woordspeling in het He-
breeuws: “man” is in het Hebreeuws: Uy, ‘ysj, en “vuur” is in het Hebreeuws W, ‘°®sj! En andermaal
worden vijftig man uitgestuurd onder leiding van een hoofdman. En wederom gebeurt hetzelfde.
Voor de derde maal worden vijftig man uitgestuurd onder leiding van een hoofdman. Deze bewijst
aan Elia’s GOD de nodige eerbied. Zo gaat Elia met hem mee op aanwijzing van de Engel des HEEREN
en geeft de koning het antwoord van de HEERE. Zie 2Rg.1 in z’'n geheel. De Engel des HEEREN, CHRIS-
TUS, laat niet met Zich spotten. Zonder waar geloof kan niemand voor Hem bestaan. Hij is niet alleen
de GOD der genade, dat is Hij bovenal, maar Hij is ook de GOD der wrake Die de schuldige geenszins
onschuldig houdt. Goddelozen hebben alles van Hem te duchten zolang ze goddeloos blijven. Maar
jegens al Zijn kinderen die op Hem vertrouwen bewijst Hij genade voor genade.

We verwijzen ook nog naar die ernstige passage uit 2Rg.19 waar de Engel des HEEREN van het
leger der Assyriérs onder leiding van Sanherib die het beleg rond Jeruzalem geslagen heeft 185000
man vernietigt (2Rg.19:35; 1s.37:36). Zie ook 2Kr.32:21! In deze Bijbelpassage wordt gesproken van
“een engel”. Maar dat zal hoogstwaarschijnlijk te maken hebben met het verschil tussen de Bijbel-
boeken Koningen en Kronieken. De boeken van Koningen beschrijven de realiteit van de geschiede-
nis. De boeken der Kronieken beschrijven de religiositeit van de geschiedenis. Werkelijk, die GODS
oogappel aanraakt zal het weten! GOD maakt Zijn Woord waar. De poorten van de hel zullen GODS
gemeente nimmer overweldigen! Het is niet om het even hoe we tegenover de HEERE en Zijn CHRIS-
TUS staan. In het Boek der Psalmen wordt ook gesproken over de Engel des HEEREN namelijk in
Ps.34:8: ‘De Engel des HEEREN legert Zich rondom degenen, die Hem vrezen, en rukt hen uit’. Ps.35:5-
6: ‘Laat hen worden als kaf voor den wind, en de Engel des HEEREN drijve hen weg. Hun weg zij
duister en gans slibberig; en de Engel des HEEREN vervolge hen’. Hier zie je weer wat we eerder
gezien hebben bij CHRISTUS als de Engel des HEEREN: verbondsgenade en verbondswraak.

In Is.63 lezen we: ‘In al hun benauwdheden was Hij benauwd, en de Engel Zijns aangezichts heeft
hen behouden; door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen verlost; en Hij nam hen op, en Hij
droeg hen al de dagen van ouds’ (1s.63:9). Deze Engel Zijns aangezichts is Niemand minder dan de
Engel des HEEREN of onze HEERE JEZUS CHRISTUS. Alleen Hij was benauwd toen GOD de Vader al
de zonden en schuld van de hele wereld op Hem legde aan het kruis. Alleen Hij kan allen die op Hem
vertrouwen door de HEILIGE GEEST behouden. Alleen Hij kan hen door Zijn liefde en genade verlos-
sen. Alleen Hij neemt ons op en draagt ons zoals Hij dat eerder heeft gedaan. Want JEZUS CHRIS-
TUS is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

We lezen bij de profeet Zacharia niet alleen over een “gewone” engel maar ook in allerlei beelden
over de Engel des HEEREN zoals in Zch.1:11-14 (het gezicht van de man op het rode paard); Zch.3:1,
5-6 (het gezicht van de hogepriester Jozua); en Zch.12:8 (profetie over Jeruzalems redding). Uit deze
gezichten van Zacharia merken we dat de Engel des HEEREN troostrijke woorden spreekt niet alleen
tot redding en vertroosting van zondaren zoals de hogepriester Jozua maar ook ten aanzien van Je-
ruzalem. Zo is CHRISTUS ten behoeve van Zijn Kerk maar ook persoonlijk voor elk kind van GOD.
Daar mogen evangelisten, apostelen en dienaren van het Woord van getuigen.

Ook bij de profeet Maleachi, zijn naam betekent “Mijn bode” (een aanduiding van de naam van
een engel, dat is een dienaar des Woords zoals we ook lezen in 0.a. de Openbaring van JEZUS CHRIS-
TUS aan Johannes), vinden we de Engel des HEEREN, zelfs Engel des HEEREN der heirscharen (MI.2:
7). Helaas beantwoorden de priesters in de dagen van Maleachi daar niet aan. Ze struikelen in de
wet en verderven het verbond van Levi. Ook lezen we in MI.3:1: ‘Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor
Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen die HEERE, Dien gijlieden
zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE
der heirscharen.’” Uit het verband is duidelijk, dat met die Engel die voor GODS aangezicht de weg
zal bereiden Johannes de Doper bedoeld wordt die voor CHRISTUS de weg bereid heeft. En met de
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Engel des verbonds wordt CHRISTUS Zelf bedoeld. Zie ook Mt.11:10; Mk.1:2; L.7:27.

Denk bij MI.2:6-7 aan het portret in Uitleggers Huis van John Bunyan over de ware Evangelie-
dienaar. Ik heb eerder geschreven: “Een portret van een zeer ernstig man. Hij had zijn ogen ten
hemel geslagen. Het beste boek was in zijn hand. De wet der waarheid was op zijn lippen geschre-
ven. De wereld lag achter zijn rug. Hij stond alsof hij met de mensen pleitte. En een gouden kroon
hing boven zijn hoofd. Uitlegger zegt tot Christen: Laat zo’n man je gids zijn in alle moeilijke plaatsen
die je op je weg zult ontmoeten. Let goed op wat je hebt gezien opdat je goed kunt onderscheiden
degenen die goede leraars zijn en degenen die wel voorwenden dat ze goede leraars zijn maar wier
wegen afvoeren naar de dood. Het is zo nodig om het kostelijke van het snode te scheiden. Wie
blinde leidslieden volgt valt met hen in een diepe put. Maar wie zich laat leiden door het Woord dat
oprechte leraren brengen naar de zin en de mening van de GEEST komt tot het eeuwige leven. Het
is een heerlijk ambt dienaar van het Woord te zijn. Maar het is ook zeer verantwoordelijk. Want wie
is daartoe in zichzelf bekwaam? Wat is het nodig te weten daartoe van de HEERE Zelf te zijn geroe-
pen Die bekwaamt maakt en doet volharden door eer en oneer, door goed gerucht en kwaad ge-
rucht.

Ter nadere toelichting: Bunyan tekent hier het portret van de rechte leraar. Want hij is een man
van geloof en van hemelse zin. Zijn ogen zijn naar boven gericht. In al zijn werk let hij niet op wat
mensen van hem zeggen maar op de wil van zijn hemelse Zender. Een dienaar van het Woord is
geen manusje van alles maar bedenkt de dingen die Boven zijn. Daarbij is hij een man met kennis
van de Heilige Schrift. Want het beste Boek is in zijn hand. Zijn wapen is het Woord van GOD. Hij is
geen behager van mensen. Maar het Woord is zijn volmacht hetzij de mensen het horen hetzij zij
het laten. De wet der waarheid is in zijn hand. Met andere woorden, voor de ware dienstknecht
gaan leer en leven, hart en hand samen. Een dienaar van het GODDELIJKE Woord is ook een man
van zelfverloochening. Hij staat met zijn rug naar de wereld. Hij leert om dagelijks zijn vlees te krui-
sigen met de bewegingen en begeerlijkheden. Hij is een man van liefdevol erbarmen met een pasto-
raal bewogen hart. Bewogen om de mensen te bewegen tot het geloof wetende de schrik des HEE-
REN. Bewogen zoals ook CHRISTUS bewogen was met de schare omdat ze waren als schapen die
geen herder hebben. Bewogen over hun zielenheil en zeker ook wanneer ze verkeerde wegen gaan.
Hij is ook een man die verzekerd is van de overwinning want de kroon wacht hem. Zelf zegt zo’n
knecht: ik heb slechts gedaan wat ik schuldig was te doen en zelfs aan dat schuldige ben ik niet altijd
toegekomen. Maar zijn HEERE zegt tot hem: Komt in, gij getrouwe dienstknecht en beérft dat Ko-
ninkrijk dat u is bereid van voor de grondlegging der wereld. Over weinig zijt gij getrouw geweest;
over veel zal Ik u zetten. Ga in, in de vreugde uws HEEREN.”

De Engel des HEEREN openbaart Zich aan Jozef in dromen (Mt.1:20, 24; Mt.2:13, 19). Hij geeft
aan Jozef die met Maria in ondertrouw was te kennen dat het Kind Dat Maria onder haar hart droeg
de CHRISTUS was. Uit de HEILIGE GEEST. Jozef gehoorzaamt aan de boodschap van deze Engel des
HEEREN, heeft Maria tot zich genomen en noemt deze Zoon van Maria JEZUS want Hij zal Zijn volk
zalig maken van hun zonden. En ook later wanneer de wijzen hun geschenken hebben gebracht
verschijnt weer de Engel des HEEREN in een droom aan Jozef om met Maria en het Kindeke te vluch-
ten naar Egypte. Want koning Herodes zoekt het Kindeke om Het te doden. En voor de derde keer
in Egypte zegt de Engel des HEEREN in een droom aan Jozef om te zeggen dat ze gerust terug kunnen
gaan naar huis, omdat Herodes gestorven is. Dus viermaal verschijnt de Engel des HEEREN aan Jozef.
Merk op het verband met de andere Jozef in het Bijbelboek Genesis die ook zo vaak in een droom
door de HEERE bezocht is. Het spreekwoord zegt dat dromen bedrog zijn maar dat is hier beslist niet
het geval. Ook in dromen kan de HEERE tot hen spreken die op Hem vertrouwen. Veracht de dag
van de kleine dingen maar niet. Wat is het goed wanneer de HEERE ons bezoekt in een droom en
Zijn Woord bevestigt. Vooral in Islamietische landen merken we hoe de HEERE Zich aan hen die tot
geloof en bekering komen spreekt via dromen. Heel bijzonder! Wat is het belangrijk dat wij in de
vreeze des HEEREN dicht bij de HEERE en Zijn Woord leven! Ook bij de opstanding van onze Zalig-
maker verschijnt de Engel des HEEREN Die uit de hemel neerdaalt, de steen van het graf afwentelt
en erop gaat zitten als teken dat CHRISTUS, Die geleden, gestorven en begraven is, dood en graf
heeft overwonnen (Mt.28:2). Dat verkondigt deze Engel aan bevreesde vrouwen (Mt.28:5). Een
heerlijke, wereld overwinnende en zonde overwinnende boodschap. Dat is nog altijd de heerlijke
functie van de prediking van een gekruisigde en opgestane Zaligmaker voor elke ware dienaar van
het GODDELIJKE Woord.
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Niet alleen Jozef, de man van Maria, maar ook de oude priester Zacharias ontvangt in de tempel
de boodschap van een engel des HEEREN wiens naam Gabriél is, dat hij en Elisabet, zijn vrouw, een
kind zullen krijgen in hun ouderdom die ze de naam Johannes moeten geven. Tegen al hun verwach-
ting in hoewel dat meer gebeurd is in het Oude Testament (denk aan Abraham en Sarah). Dit kind
zal de voorloper zijn van CHRISTUS en voor Hem Zijn weg bereiden. Zacharias is echter ongelovig en
twijfelt aan het Woord van GOD. Daarom moet hij gedurende de gehele zwangerschap zwijgen! La-
ter mag Zacharias wanneer Johannes geboren is door de HEILIGE GEEST zijn mond open doen en
heerlijk spreken van de vervulling van GODS Woord (L.1:11, 13, 18-19). Juist ook bij de geschiedenis
van de aankondiging van de geboorte van Johannes en van de HEERE JEZUS verschijnt de Engel des
HEEREN. Of liever een engel des HEEREN. Let op het verschil tussen de en een Engel des HEEREN.
De Engel des HEEREN duidt op CHRISTUS. Een Engel des HEEREN duidt niet op CHRISTUS maar is wel
een belangrijke engel die voor GOD staat!

Ook Maria, de aanstaande vrouw van Jozef, krijgt bezoek van de engel Gabriél. Hij kondigt aan
dat zij de moeder van de HEERE JEZUS zal worden. In tegenstelling tot Zacharias gelooft zij de woor-
den GODS uit de mond van de engel wel. Er staat niet bij dat deze engel de Engel des HEEREN is.
Wel wordt zijn naam Gabriél genoemd. Maar uit alles is duidelijk dat deze engel de Engel des HEE-
REN is (L.1:26, 28, 30, 34-35, 38; L.2:21). Ook bij de geschiedenis van de geboorte van de HEERE
JEZUS is er sprake van de Engel des HEEREN, Die verschijnt aan de herders in het veld; jazelfs van
een menigte van hemelse heirlegers in de velden van Efratha (L.2:9-10, 13). Merk op dat bij alle mo-
menten in het leven van CHRISTUS op aarde engelen zich namens hun hemelse Schepper openbaren
zoals bij Zijn geboorte. Bij de verschijning van de Engel des HEEREN aan de herders staat geschreven:
‘de heerlijkheid des HEEREN omscheen hen’. Anders gezegd: als een licht zonder schaduwen want
er staat ‘omscheen’. En ‘de heerlijkheid des HEEREN’ is het Hebreeuwse mm* 2>, k*@bwe°d J&
h°°w?h. Met andere woorden: voor zondaren geen heerlijkheid want die hebben ze verzondigd.
Maar voor CHRISTUS wel heerlijkheid. En door Hem mogen gelovigen in de heerlijkheid des HEEREN
ingaan!

In het boek van de Handelingen der apostelen maakt Lukas vaak melding van de Engel des HEE-
REN zoals in Act.5:19 toen de Engel des HEEREN de deuren van de gevangenis opende voor Johannes
en Petrus die daarin door het Sanhedrin waren opgesloten; in Act.7:30, 38 bij de rede van de eerste
martelaar van het Nieuwe Testament, Stefanus; in Act.8:26 bij de gezegende ontmoeting van Filip-
pus met de kamerling uit Morenland; in Act.10:3, 7, 22; Act.11:13 toen de heidense Romeinse cen-
turio Cornelius via een gezicht Petrus liet halen die in Joppe was om aan hem en alle omstanders
woorden der zaligheid te doen horen; in Act.12:7-11, 15, 23 toen Petrus bevrijd werd uit de gevan-
genis waarin hij was gebonden om hem te bewaren voordat hij omgebracht zou worden door Hero-
des; hoe hij bij Christenen aanklopte die niet konden geloven dat Petrus het was; maar ook hoe
Herodes op vreselijke wijze stierf omdat hij GOD niet de eer gaf. Zou het waar zijn dat elke gelovige
een engel heeft die speciale zorg aan hem besteedt? Of ligt het anders? Toen de apostel Paulus als
gevangene naar Rome werd gebracht omdat hij zich op de keizer had beroepen bij stadhouder Fes-
tus en koning Agrippa, kwam het schip in grote nood op zee. Maar Paulus vertroostte de bemanning,
zijn Romeinse bewakers en overste Julius omdat in die nacht een engel GODS hem was verschenen
(Act.27:23) die aan hem alle opvarenden had geschonken. Zo is het ook geschied. Want zij zijn allen
behouden op het eiland Malta gekomen. Laten wij ook als de zaken voor ons gevoel tegenzitten
alleen op de HEERE vertrouwen Die wellicht een weg afsluit maar een venster opent.

Een aartsengel of archangel komt sporadisch voorin de Schrift. In het Grieks
is deze genaamd: apyayyerog, archaggelos (vandaar: archangel). Het is de naam
voor een engel die een bijzondere plaats inneemt. Letterlijk betekent die naam: opperboodschap-
per. Het Hebreeuws omschrijft de naam archangel als o855 S1am =, haser haggeadoowl e
m3’klym: “de grote vorst over de engelen”. Eerder schreven we dat er een bepaalde orde is bij de
staande gebleven engelen. De aartsengel of archangel bekleedt daarin de hoogste positie.

Er wordt in de Bijbel slechts op twee plaatsen gesproken van een archangel. In 1Th.4:16: ‘Want
de HEERE Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin GODS nederdalen
van den hemel; en die in CHRISTUS gestorven zijn, zullen eerst opstaan’. In Jd.1: 9, ‘Maar Michaél,
de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen
oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De HEERE bestraffe u’!

Aartsengelen.
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Onder deze aartsengelen worden Gabriél en Michaél in de Bijbel bij naam en toenaam genoemd.
Belangrijk is erop te letten dat de meeste namen van de aartsengelen eindigen op “el”, dat is de
Naam van GOD. In bronnen buiten de Schrift worden ook nog Rafaél (in het boek Tobith wordt deze
engel die de gave van genezing heeft genoemd als één van de zeven engelen voor de troon van
GOD) en Uriél (deze engel wordt de engel van het licht van GOD genoemd en komt als zodanig voor
in het eerste en tweede boek van Henoch) genoemd.

Gabriel. | De naam “Gabriél” voor één der aartsengelen die in de Bijbel genoemd worden
komt voor in Dn.8:16: ‘En ik hoorde tussen Ulai eens mensenstem, die riep en zeide:
Gabriél! geef dezen het gezicht te verstaan.” En in Dn.9:21: ‘Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam
de man Gabriél, dien ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende, om-
trent den tijd des avondoffers.” Naast deze twee Bijbelpassages in het Oude Testament zijn er ook
twee Bijbelpassages in het Nieuwe Testament. In L.1:19: ‘En de engel antwoordde en zeide tot hem:
Ik ben Gabriél, die voor GOD sta, en ben uitgezonden, om tot u te spreken, en u deze dingen te ver-
kondigen.” In L.1:26: ‘En in de zesde maand werd de engel Gabriél van God gezonden naar een stad
in Galilea, genaamd Nazareth.” Uit deze Bijbelpassages valt af te leiden dat Gabriél, wiens naam
betekent “mijn sterkte is GOD”, van GODSWEGE de taak ontvangt om uitleg te geven aan bijzondere
mensen over de boodschap van GOD.

In Dn.8:15-26 heeft de profeet Daniél een visioen gezien over de verschijning van iemand die er
als een man uitziet. Met de stem van een mens bij het Ulaikanaal, anders zou Daniél dat niet kunnen
horen, geeft GOD aan Gabriél de opdracht ervoor zorg te dragen dat Daniél dit visioen begrijpt. Het
gaat immers om het gezicht van de ram en de bok of om de strijd tussen de Grieken en de Perzen
en in het algemeen om het verloop van de geschiedenis van de toenmalige wereldmachten.

In Dn.9 bidt Daniél om de toekomst van zijn land en volk. Hij had namelijk in het Woord (Jr.25)
gelezen dat de HEERE na 70 jaar een einde zou maken aan de Babylonische ballingschap. Daar bidt
hij om terwijl hij tegelijk schuldbelijdenis doet voor zichzelf en voor het volk en pleit op de genade
GODS. Terwijl hij nog aan het bidden is verschijnt de engel Gabriél aan hem om hem te openbaren
dat de HEERE zijn gebed verhoord heeft. Hij doet dat op de tijd waarop het gebruikelijke avondoffer
in de tempel zou gebracht zijn.

In L.1:5-22 kondigt de engel aan de oude Zacharias (zijn naam betekent: de HEERE gedenkt) in de
tempel ten tijde van het reukoffer aan dat zijn vrouw Elisabet (haar naam betekent: de GOD van de
eed) in haar ouderdom een zoon zal baren die de voorloper zal zijn van de Messias, de HEERE JEZUS
CHRISTUS. Zijn naam moet hij Johannes heten hoewel die naam niet voorkomt in zijn voorgeslacht.
Een heerlijke naam die betekent: de HEERE is genadig. Helaas, Zacharias kan deze boodschap die
nota bene van GODSWEGE en door deze bijzondere engel verkondigd wordt niet geloven. Daarom
zal hij gedurende de zwangerschap van Elisabet moeten zwijgen. De grote vraag voor ons is of wij
het Woord van GOD door de mond van de engel van de gemeente altijd met waar geloof beant-
woorden.

In L.1:26-38 mag Gabriél van GODSWEGE aan de maagd Maria uit het verachte Nazareth in Gali-
lea de geboorte van de HEERE JEZUS, de Zoon van de allerhoogste GOD, aankondigen Die zij gedu-
rende haar zwangerschap uit de HEILIGE GEEST mag dragen. We noemen dat met een deftig woord:
annunciatie. Maria gelooft GODS Woord via de engel wel en krijgt een teken.

We zien dat de aartsengelen, Gabriél en Michaél, GODS boodschap op bijzondere momenten aan
de mensen moeten verkondigen en hen soms ook moeten straffen indien ze dit Woord niet geloven.
Want in de Joodse traditie gaan Gabriél en Michaél naar Sodom (Gn.19); Michaél om Lot te redden
en Gabriél om de stad te vernietigen. In het eerste en tweede boek van Henoch wordt verder over
hen geschreven.

Michaél. | De andere aartsengel, die in de Bijbel genoemd wordt, is Michagél. Zijn naam be-
tekent: wie is als GOD. Deze naam was ook een eigennaam in Israél. Maar in Dn.10:13,
21; Dn.12:1; Jd.1:9 en Apc.12:7 wordt zijn naam genoemd als aartsengel. We lezen in deze Bijbel-
passages het volgende:

‘Doch de vorst des koninkrijks van Perzié stond tegenover Mij één en twintig dagen; en ziet, Michaél,
één der eerste vorsten, kwam om Mij te helpen, en Ik werd aldaar gelaten bij de koningen van Perzié.’
‘Doch Ik zal u te kennen geven, hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid; en er is niet één,
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die zich met Mij versterkt tegen dezen, dan uw vorst Michaél.’

‘En te dier tijd zal Michaél opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk
een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dien-
zelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn
in het boek.’

‘Maar Michaél, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mo-
zes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De HEERE bestraffe u’
‘En er werd krijg in den hemel: Michaél en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde
ook en zijn engelen.’

In Dn.10-12 profeteert Daniél van GODSWEGE over de toekomst van het volk van Israél. En daar
is Michaél ten volle bij betrokken. We ontvangen hier een blik in de worstelingen in de geestenwe-
reld. Er gebeurt veel meer tussen hemel en aarde dan wij denken: een strijd tussen goede engelen
en boze engelen. Demonen, hier aangeduid met “de vorst van het koninkrijk van Perzié¢”, willen de
Perzen en bovenal de Perzische koning beinvloeden om maatregelen te nemen die voor de Joden
ongunstig zijn. De “Mij” en “Ik” in Dn.10:13 is de hemelbode die namens de HEERE aan Daniél ver-
schijnt. Deze wordt bijgestaan door Michaél, één van de eerste vorsten. En door deze hulp worden
ongunstige maatregelen ontkracht. Michaél is dus bovenal een strijdende engel; strijdend in de
Naam van GOD ten gunste van GODS volk. Dat blijkt ook in Dn.12, waar hij “die grote vorst” ge-
noemd wordt, zoals er letterlijk in het Hebreeuws vermeld staat. Hoeveel verdrukking het volk ook
moet doormaken, deze grote vorst grijpt in. Waar gesproken wordt over “het geschrift der waar-
heid” en “het boek” wordt gedoeld op het boek van GODS raadsbesluit en staat parallel met “het
boek des levens des Lams” in Openbaring.

Het citaat uit de Algemene Zendbrief van Judas komt voor in het apocriefe boek van “de hemel-
vaart van Mozes”, al is het zeer de vraag of de apostel Judas dit citaat aan dit boek ontleend heeft
Wel is dit een zaak des geloofs. De duivel heeft het dode lichaam van Mozes willen hebben want
Mozes was een zondaar en daarom moest zijn lichaam aan de duivel worden afgestaan. Maar Mi-
chaél heeft de duivel weerstaan met woorden want vonnis kan alleen GOD vellen. Daarom wacht
hij zich al te grote en onheilige woorden te spreken in dit twistgeding; ons ten voorbeeld.

In Apc.12 spreekt Johannes over de strijd tussen de duivel met zijn leger en Michaél met zijn le-
ger. De draak lijdt een volkomen nederlaag. Neergeworpen werd de duivel. Neergeworpen werden
zijn engelen, zijn mededuivelen. Neergeworpen werden zij op de aarde. Met geweld neergesmakt.
Weggeslingerd met kracht en vol afschuw. Uit bovenvermelde Bijbelpassages leren we Michaél ken-
nen als een engel van hoogheid, hoge waardigheid en kracht. Misschien is hij wel de hoogste engel,
in elk geval één van de allerhoogste engelen net als Gabriél. Hij wordt dan ook de aartsengel ge-
noemd met het bepalend lidwoord.

Cherub. | Naast bovenvermelde namen van engelen en aartsengelen kennen we ook che-
rub, cherubs en cherubim in onze Statenvertaling. Cherubs is de pluralis van cherub
en cherubim is de Hebreeuwse benaming voor deze pluralisvorm. De Hebreeuwse namen zijn ach-
tereenvolgens: 2173, kérw°®b, (cherub), 213112, kérw°eb'ym (cherubs), 2°27211, hakkeéreeby'm (de che-
rubim of cherubijnen). Wat betekenen deze woorden? De woorden Cherub, Cherubs of Cherubim
komen vanuit het akkadisch, de uitgestorven taal van het Tweestromenland, en hebben als werk-
woord de betekenis van “bidden”, “wijden”, “zegenen”. Een cherub is in het akkadisch “een poort-
wachter”. In de Bijbel komen deze namen voor als engelenfiguren. Laten we daarom naar de Bijbel-
passages kijken waar deze voorkomen. Dikwijls zijn deze engelenfiguren met goud overtrokken als
teken van duurzaamheid en eeuwigheid.

Allereerst komen cherubim voor in Gn.3:24 waar de HEERE cherubim stelde tegen het Oosten
van de Hof van Eden met een vlammig lemmer van een zwaard om te bewaren de weg van de boom
des levens. Hier zien we de functie van deze engelen als poortwachters. Het valt in deze tekst op
dat er in het Hebreeuws een lidwoord staat voor cherubim dat in onze vertaling niet vermeld is.
Letterlijk moeten we dus weergeven met “de cherubim”. De HEERE stelde niet maar enkele cheru-
bim als poortwachters maar de cherubim met als waarschuwing: u nadert tot de Heilige!

Bij de vervaardiging van de tabernakel en later de tempel van Salomo en bij de profeet Ezechiél
komen ook cherubs voor. Zie Ex.25:18-20; Ex.37:7-9; 1Rg.6:23-29; 1Rg.8:6-7; 2Kr.3:10-14; 2Kr.5:7-8
(bij het verzoendeksel); Ex.26:1, 31; Ex.36:8, 35 (het voorhangsel met engelenfiguren); 1Rg.6:32, 35;

woensdag 21 augustus 2024 109



Excurs bij Gn.1. GODS onzichtbare schepping

1Rg.7:29, 36; 2Kr.3:7; Ez.41:18, 20, 25 (de deur bij het heiligdom) en 1Kr.28:18 (het reukofferaltaar).
Hier zien we ook cherubs als poortwachters met als waarschuwing: u nadert tot de Heilige! We
kunnen ons bovendien de vraag voorstellen: waarom zwegen de cherubs boven het verzoendeksel?
Daarin werd een kopie van de Thora bewaard. Daarin werd de ark des verbonds bewaard. Waarom
zwegen de cherubs bij de Wet die zondaren vervloekt? Omdat God verzoening heeft aangebracht
door het bloed van Zijn Zoon voor elk die gelooft!

In Nu.7:89 spreekt Mozes in de tent der samenkomst met de HEERE. En de HEERE spreekt met
hem van boven het verzoendeksel terwijl de twee cherubim de zwijgende maar instemmende toe-
hoorders zijn. Dus eigenlijk spreekt CHRISTUS tot Mozes. Van de ark des verbonds des HEEREN der
heirscharen wordt gezegd dat Hij tussen de cherubim woont (1S.4:4; 25.6:2; 2Rg.19:15; 1Kr.13:6).
In het geval van 15.4 bedreef het volk afgoderij met de ark des verbonds want ze dachten verkeerd:
wanneer de ark in ons midden is, is de HEERE ook in ons midden. En in het geval van 25.6 had David
ongetwijfeld goede bedoelingen maar hij handelde verkeerd. Met de ark kun je niet spotten net
zomin als met de dienst des HEEREN in het huidige tijdsgewricht! Alleen Hizkia had geloof in de
heilige God. Ook in de Psalmen en bij de profeet Jesaja wordt beleden dat de HEERE tussen de che-
rubim zit en woont (Ps.80:1; Ps.99:1; Is.37:16).

Wanneer David zijn lof- en danklied zingt belijdt hij dat de HEERE opvoer op een cherub en gezien
werd op de vleugels van de wind (2S.22:11). Dat belijdt hij ook in Ps.18:10. Daarvan is het afgeleid
dat engelen vleugels op hun rug hebben om te vliegen. Wanneer Ezechiél in Babel door de Geest te-
ruggeleid wordt naar Jeruzalem ziet hij cherubs ook bij het zogenaamde troonwagenvisioen (Ez.9:3;
Ez.10:1-9, 14-16, 18-20; Ez.11:12) die hij vergelijkt met dieren. Deze profeet vergelijkt de koning van
Tyrus ook met een cherub maar dat is sarcastisch bedoeld (Ez.28:14, 16) want even later kondigt hij
het oordeel aan over deze overdekkende cherub.

Naast cherubs komt in de Bijbel ook de naam van seraf of serafijnen voor als
naam voor een bijzondere engel. De Hebreeuwse naam voor seraf (singularis) of
serafijnen (pluralis) is: "]1&7, seraf, of 227, séra?fy'm. Het opmerkelijke is dat deze naam in de Bijbel
alleen in de pluralis en slechts tweemaal voorkomt. Het substantivum houdt verband met het ver-
bum 57 en betekent “branden”. Een seraf is dus een brandende engel die verteert.

Deze bijzondere engelen komen slechts in het Oude Testament voor en wel in Is.6:2 en 6 waarin
ze beschreven worden in het roepingsvisioen van de profeet Jesaja. In dit Bijoelgedeelte worden de
Serafijnen beschreven als engelen met zes vleugels: twee voor hun gezicht, twee voor hun voeten
en twee om te vliegen. Zij roepen naar elkaar: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen; de
ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol. Daardoor bewegen de posten van de drempel van de tempel
terwijl het hele huis vervuld wordt met rook.

In het roepingsvisoen van Jesaja in de tempel wordt de profeet vervuld met vreeze en ontzag
voor de majesteit van dit gezicht waardoor hij uitroept: Wee mij, want ik verga! Ik ben een man van
onreine lippen en woon bij een volk dat onrein van lippen is. Terwijl ik de Koning, de HEERE der heir-
scharen, heb gezien. Daarop komt één van de Serafijnen gevlogen, neemt een gloeiende kool van
het brandofferaltaar in zijn hand en raakt daarmee de mond van Jesaja aan en zegt: Deze heeft uw
onreine lippen aangeroerd. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Dan kan Jesaja
als profeet tot het volk spreken. Zijn boodschap (Is.6:9-10) wordt in het Nieuwe Testament op vijf
plaatsen geciteerd (Mt.13:13-15; Mk.4:11-12; L.8:11; J.12:39-41; Act.28:25-27).

Seraf(ijnen).

Bij dit hoofdstuk over “De hemellingen” moet ik naast de engelen die staande
gebleven zijn en hun beginsel bewaard hebben ook iets zeggen over de duivel of
satan met alle demonen; engelen die niet staande gebleven zijn en hun beginsel verloochend heb-
ben. Ik wil dit niet uitgebreid doen. Dat zou te veel eer betekenen voor de grote tegenstander van
GOD. Want tot nu toe hebben we alleen gesproken over de staande gebleven engelen. Aan de an-
dere kant zien wij dagelijks de grote geestelijke strijd tussen het boze en het goede. We hebben er
allemaal mee te maken. Juist als ware Christgelovigen. We hebben de strijd niet tegen vlees en
bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duis-
ternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht (E. 6:12). We merken wel dat de Bijbel
ingetogen schrijft wanneer het gaat over demonen. In navolging van de Schrift willen wij dat ook
doen. Het woord “demon” of “demonen” vinden we niet in onze Statenvertaling, wel het woord

Demonen.
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“duivelen”.

Wanneer we de Bijbelpassages nagaan waarin de woorden “duivel”, “satan”, “de boze”, “bozen”
of “duivelen” gebruikt worden, blijkt dat er wat het Oude Testament minder vindplaatsen zijn dan
in het Nieuwe Testament. Van de 255 vindplaatsen in het totaal van de Heilige Schrift zijn er over
deze categorie 89 Bijbelpassages in het Oude Testament tegenover 166 in het Nieuwe Testament;
dat is 35% voor het Oude en 65% voor het Nieuwe Testament. Wellicht duidt het erop dat in de tijd
van het Nieuwe Testament toen CHRISTUS op aarde verscheen en de boze machten wisten dat aan
hun macht over de mensen een einde kwam deze boze machten actiever waren in de wereld dan in
het Oude Testament. Vanzelfsprekend is dit slechts een veronderstelling; al is het wel opvallend.

Verder is het opvallend dat nergens in de Schrift specifiek gesproken wordt van de schepping van
goede engelen en van kwade engelen; al zijn er wel opvattingen over maar die zijn niet gebaseerd
op de Bijbel. Deze schepping door GOD wordt wel verondersteld uit het feit dat ze bestaan en dat
over hun werkzaamheden gesproken wordt maar nergens wordt er in de canonieke Bijbelboeken
specifiek melding van gemaakt. In de pseudepigrafische geschriften en apocriefe boeken ligt dat
heel anders. Daarbij is de duivel heel goed in staat zich te vermommen als een engel des lichts of
een mens of beest in bezit te nemen zoals bijvoorbeeld de slang in het paradijs (Gn.3). Daarbij is zijn
doel de mens te verleiden en af te trekken van GOD en die mens door zijn gruwelijke goddelooshe-
den en boze daden indien mogelijk zo gehaat te maken bij de HEERE dat GOD Zijn hand aftrekt van
die mens. Dat lukt hem echter nooit!

We gaan in onderstaande eerst de de betekenissen na van “satan”, “duivel” en “boze”, en ver-
volgens die van de geestelijke machten, die aan de duivel onderworpen zijn, zoals “bozen” en “dui-
velen”. Natuurlijk noemen we van al deze categorieén de Bijbelpassages maar worden niet alle apart
van toelichting voorzien.

Satan. | HetHebreeuwse woord voor “satan” is 1, s**t°n, en betekent letterlijk “tegenstan-
der” namelijk van GOD. Maar ook “aanklager”, “verzoeker”. Ook wordt dit woord ge-
bruikt als aanduiding van “tegenstander van mensen”. Het Griekse woord is duxfolog, diabolos, en
betekent letterlijk: “degene die alles door elkaar gooit”, “verwarrer”, “verderver” naar analogie van
het Hebreeuwse woord voor “verderf” namelijk o1, ch®méas. Dan denken we meteen aan de ver-
schrikkelijke en satanische moordpartijen van de extremistische Hamas op Joodse burgers, kinderen
en baby’s op 7 oktober 2023. Het Latijnse woord is “Satan” en spreekt voor zichzelf.

Het is het liefste werk van satan om het werk van GOD in Zijn schepping te verderven. Daarom
richt hij zijn pijlen voornamelijk op GODS liefste werk: de mens. Hij wil hem verderven. Dat is zijn
grootste genoegen. Dat geeft hem satanisch plezier. Maar GODE zij dank, CHRISTUS heeft hem over-
wonnen door Zijn volmaakt volbracht Middelaarswerk aan het kruis.

We gaan nu na hoe dit woord in het Oude Testament gebruikt wordt en wat dit voor ons be-
tekent. We noemen de volgende Bijbelpassages: 25.19:22; 1Kr.21:1; Job.1:6-9, 12; Job. 2:1-4, 6; Ps.
109:6; en Zch.3:1-2. In 25.19 wordt het woord “satan” gebruikt als aanduiding van “tegenstander
van mensen”. Koning David bewijst na de strijd met zijn zoon Absalom aan Simei en Mefiboseth
genade; tegen de zin van Abisai, de broer van Joab omdat Simei de gezalfde des HEEREN heeft ge-
vloekt. Maar David houdt aan zijn genade vast. Omdat hij koning is over Israél kan hij iemand laten
doden maar hem ook genade bewijzen. En dat laatste wil hij doen. In hem zien we iets schitteren
van de genade die CHRISTUS verdiend heeft voor zondaren.

In 1K.21:1 merken we hoe satan David verzoekt om Israél te tellen. Daar zit een economisch en
militair-strategisch motief achter. Joab is het er niet mee eens maar voert dit toch uit. GOD straft
David door de pestziekte te brengen over Israél waardoor heel veel mensen sterven. Het is merk-
waardig dat in 25.24:1 staat dat de HEERE David aanport tot deze volkstelling. Van de HEERE is dit
een beproeving om te zien of David staande blijft en zich houdt aan GODS Woord. Helaas luistert de
koning niet naar GOD maar naar de satan en laat zich dus verleiden. Daarom ontvangt hij straf. Want
GOD verleidt nooit tot zonde! Hij vergeeft de koning wanneer deze zijn schuld belijdt.

In Job.1-2 zien we hoe satan van GOD verlof krijgt de vrome Job zonder oorzaak aan te vallen,
eerst in zijn bezit en zijn kinderen, en later met een ernstige, pijnlijke en besmettelijke ziekte van
melaatsheid. We kunnen ons de vraag voorstellen waarom GOD dit toelaat. We hebben er geen
pasklaar antwoord op dan alleen dit: GOD weet dat satan ondanks alles geen vat krijgt op Job omdat
GOD Die zijn Verlosser is hem dwars door alles heen genade betoont waardoor hij aan de HEERE
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vasthoudt. GOD geeft aan Job ook geen verklaring maar schenkt hem genade voor genade; zie maar
Job.42. Satan beleeft aan Job geen plezier maar lijdt een smadelijke nederlaag!

Met Ps.109 bevinden we ons als het ware in een rechtbank waar recht gesproken moet worden.
Het volk van Israél is de aangeklaagde. De aanklager in de persoon van de satan heeft gelijk met zijn
beschuldigingen. Het oordeel dat door GOD uitgesproken wordt is rechtvaardig. Straf moet volgen.
Daarvoor gebruikt de HEERE goddeloze en vreemde volken. Toch blijkt aan het einde van de psalm
dat GOD genade schenkt aan het volk dat deze straf heeft verdiend. Dat doet Hij alleen omwille van
Zijn Zoon, onze HEERE JEZUS CHRISTUS aan Wie GOD geen genade schonk in het oordeel op Golgo-
tha toen Hij daar leed en stierf als een Onschuldige maar toch met de zonden van Zijn volk die Hij
droeg op Zijn Middelaarshart was beladen.

In wezen zien we hetzelfde als in het voorgaande wanneer in Zch.3 de profeet tekent hoe de
HEERE handelt in het gericht over hogepriester Jesua na de terugkeer uit de ballingschap. Jesua
staat daar voor het aangezicht van de Engel des HEEREN. Maar GOD scheldt de satan omdat Hij in
Zijn genade Jeruzalem nog verkiest. Jesua wordt gered als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Zo
schenkt de HEERE alleen om CHRISTUS’ wil genade aan elke zondaar die met al zijn zonden tot GOD
gaat. Dat gaat wel als door vuur en oordeel heen maar de barmhartigheid roemt tegen het oordeel!

We gaan nu na hoe dit woord in het Nieuwe Testament gebruikt wordt en wat dit voor ons be-
tekent. We noemen de volgende Bijbelpassages: Mt.4:10; Mt.12:26; Mk.1:13; Mk.3:23, 26; Mk.4:15;
L.4:8; L.10:18; L.11:18; L.13:16; L.22:3, 31; J.13:27; Act.5:3; R.16:30; 1K.5:5; 1K.7:5; 2K.2:10; 2K.11:
14; 17.5:15; Apc.2:13.

Uit Mt.4, Mk.1 en L.4 blijkt dat satan zelfs de HEERE JEZUS verzoekt. Hij doet dat na Diens doop
door Johannes de Doper; dus na een hoog-geestelijke gemoedsstemming van CHRISTUS als mens.
Hij doet dat in de woestijn nadat CHRISTUS 40 dagen en nachten heeft gevast. Deze verzoeking is
hoe onbegrijpelijk ook van de HEILIGE GEEST. Tevens laat deze Bijbelpassage zien hoe de HEERE
JEZUS de satan wederstaat namelijk met het Woord al citeert satan de Bijbel met zijn eigen satani-
sche bedoeling. Dit is een voorbeeld voor ons. Wij moeten niet alles geloven wat mensen zeggen
maar bedenken: wat wil de HEERE er mee en is dit in overeenstemming met Zijn Woord!

In Mt.12, Mk.3 en L.11 staat de godslastering van de farizeén en schriftgeleerden vermeld die
beweren dat CHRISTUS tijdens Zijn rondwandeling op aarde en bij de genezing van zieken de duive-
len uitwierp door Beélzebul, de overste van de duivelen. CHRISTUS weerlegt deze bewering heel
eenvoudig door te wijzen op de onmogelijkheid dat een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is niet
kan bestaan. Zo kan het rijk van satan niet bestaan indien satan zichzelf door satan uitwerpt. Tevens
ligt hierin de lering aangaande de zonde tegen de HEILIGE GEEST die niet vergeven kan worden. We
gaan daar nu niet op in!

In Mk.4 leert de HEERE Jezus in de gelijkenis van de zaaier dat de satan het woord der prediking
dat in het hart gezaaid is zodra mensen dat horen terstond wegneemt. Dat is het zaad dat op de
weg gezaaid is. Een woord dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Laten we bidden dat dit
niet bij ons het geval is maar dat we het goede zaad ontvangen dat van ons niet weggenomen kan
worden.

Bij de uitzending van de zeventig in L.10 zegt CHRISTUS dat Hij de satan als een bliksem uit de
hemel zag vallen. Kennelijk had satan zijn woonplaats in de hemel zoals o.a. blijkt uit Job.1-2 maar
door CHRISTUS werd hij daaruit verdreven. GODE zij dank! De lamme vrouw in L.13 die door satan
al 18 jaren gebonden was, zich niet kon oprichten en door CHRISTUS op sabbat werd genezen, wekte
de woede op van de overste van de synagoge omdat deze Rabbi uit Nazareth op de sabbat genas!
Kennelijk ging de strenge heiliging van de sabbat voor hem boven de genezing van een dochter van
Abraham. CHRISTUS stelt dat een mensenkind zoals deze vrouw meer is dan de strenge handhaving
van een gebod waarvan GOD niet afweet. De mensen werden daardoor verblijd. De HEERE JEZUS
verbreekt de macht van satan die de ziekte van deze vrouw heeft veroorzaakt!

In L.22 horen we dat satan zelfs een discipel van CHRISTUS in zijn macht krijgt. Want hij neemt
bezit (in de psychologie heet dat possessio) van Judas na de voetwassing en de Paasmaaltijd waar-
aan ook hij samen met JEZUS en zijn medediscipelen had deelgenomen. Hij was één van de twaalven
die JEZUS met een kus zal verraden en overleveren. Zie ook J.13:27. Zelfs Petrus is voor deze satan
niet veilig. JEZUS waarschuwt hem en anderen daarvoor. Maar vertroost tegelijkertijd want Hij zegt:
De satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden dat uw
geloof niet ophoude! Merk op dat CHRISTUS in vers 31 pluralis gebruikt. Dat wil zeggen dat alle
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discipelen worden gezift door satan. En dat Hij in vers 32 singularis gebruikt. Dat wordt dus gezegd
in het bijzonder tot Petrus! Vanwege de voorbede van CHRISTUS worden we uit genade bewaard
voor de hel want Petrus verkeerde met zijn verloochening op het randje van de hel. Maar CHRISTUS
zag hem aan midden in Zijn lijden.

In de aangrijpende geschiedenis van Act.5 zien we hoe de satan het hart van Ananias en Saffira
vervult. Zij zijn vol van geldzucht en willen een slaatje slaan uit de verkoop van goederen door een
deel van de opbrengst voor zichzelf te bewaren en een ander deel voor de gezamenlijke Christelijke
gemeentekas die bestemd is voor het onderhoud van de armen. Maar Petrus die hun list door GODS
ingrijpen doorziet noemt deze handelwijze een liegen van de HEILIGE GEEST. De straf blijft niet uit.
Ananias en Saffira sterven en er ontstaat grote vrees in de gemeente. Zo werkt de HEERE door een
vreselijk oordeel heen een gezegende genadevrucht voor velen.

Paulus vertroost de gemeente van Rome in R.16 dat de GOD des vredes satan spoedig onder hun
voeten zal verpletteren. De poorten van de hel, zegt CHRISTUS, zullen de ware gelovigen niet over-
weldigen. Wat een heerlijke troost! In zaken van kerkelijke tucht is het gegeven van 1K.5 van belang.
Paulus geeft degenen die een zedeloos leven leiden in de Christelijke gemeente van Korinthe over
aan de satan met de bedoeling om de geest te behouden in de dag van de HEERE JEZUS. Het is een
daad van barmhartigheid om verkeerde elementen binnen de Christelijke gemeente af te snijden al
gaat dat ook helemaal in tegen ons gevoel van liefde om het geheel te behouden. Zie ook 1T.1 ten
aanzien van Hymeneids en Alexander! Binnen het huwelijk krijgt satan soms gelegenheid om man
en vrouw te verzoeken vooral wanneer een echtpaar niet met elkaar communiceert. Ook ten aan-
zien van seksuele gemeenschap dat toch het meest intieme en tere leven is binnen het huwelijk.
Ook wanneer men zich voor een tijd van die gemeenschap onthoudt om te vasten en te bidden. Het
huwelijk is door GOD gegeven niet alleen om lichamelijk één te zijn maar bovenal om geestelijk één
te zijn en elkaar trouw te bewijzen. Wanneer krijgt satan voordeel over gelovigen? Dat brengt de
apostel onder woorden in 2K.2. De weg is niet om tegenover elkaar wrok te blijven koesteren. Dan
word je een wrak! De weg is om elkaar te vergeven voor het aangezicht van CHRISTUS. Laat dat
praktijk zijn!

Wat is het belangrijk dat dienaren van Gods Woord het Woord recht snijden! In 2K.11 waar-
schuwt de apostel Paulus tegen valse apostelen die bedrieglijke arbeiders zijn en het Evangelie van
CHRISTUS verdraaien. Ze stellen het Evangelie aannemelijk voor de mensen voor door water bij de
wijn te doen. En dat kan op allerlei manier: linksom of rechtsom. Want de satan zelf verandert zich
in een engel des lichts. En dan is hij het gevaarlijkst. Wanneer hij komt met klaar geweld hoor je
hem. Maar wanneer hij komt op pantoffels hoor je hem niet en kun jij je ook niet tegen hem wape-
nen!

In 1T.5 geeft de apostel voorschriften over het gemeenteleven. Vooral ten aanzien van jonge we-
duwen. Want door zich bezig te houden met kletspraat, ijdelheid en onbetamelijke dingen wenden
zij zich af achter de satan. Die krijgt vat op hen maar niet CHRISTUS en Zijn Woord.

De verhoogde en verheerlijkte CHRISTUS richt zich in Zijn derde brief die de apostel Johannes op
het eiland Patmos in Apc.2 moet schrijven aan de engel (leraar) van de gemeente van Pergamus tot
deze gemeente. Hij heeft haar veel te vermanen maar ook prijst Hij haar. Want deze gemeente
woont in een verschrikkelijke omgeving, vol van afgoderij bij de troon van de satan. Daar was het
grote altaar voor Zeus, de hoofdgod van de Grieken, dat men de troon van de satan noemde. Er
werd daar gruwelijke afgoderij bedreven vol liederlijkheid en hoererij. De gemeente echter verloo-
chende het geloof van CHRISTUS niet. Zijn getrouwe getuige, A'ntipas, bekocht zijn trouw aan CHRIS-
TUS zelfs met de dood. Helaas hielden anderen in de gemeente het bij de lering van Bileam en van
de Nicolaieten en moeten het oordeel dragen indien zij zich niet bekeerden! Laten wij toch horen
wat de GEEST tot de gemeenten zegt!

Duivel. | HetHebreeuwse woord voor “duivel” is in de Biblia Hebraica 70U, sj**‘y'r, en bete-
kent: “satyr”. Het Griekse woord is in de Septuaginta daipovior, daimonion. Het Latijnse
woord is ontleend aan het Grieks en is “ daimonion”. In de Vulgata staat dit woord in de pluralisvorm
en betekent dus: “duivelen” maar dat is niet conform de Hebreeuwse tekst.

Het woord “duivelen” is in het Hebreeuws: 0™y, sj®‘®r'ym, in het Grieks dawpovia, daimonia, en
in het Latijn daemonia met dezelfde betekenis. De “boze” of het “boze” is in het Hebreeuws 17,
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ré@@h in het Grieks movnpog, ponéros, en in het Latijn pessimus. En “bozen” is in het Hebreeuws
M9, rE2‘wet, in het Grieks movnpot, ponéroi, en in het Latijn pessimi.

Voor het goede begrip nemen we de woorden duivel, duivelen, boze of bozen samen omdat de
persoons- en zaaknamen in de Schrift door elkaar worden gebruikt althans in de Statenvertaling en
in betekenis (ongeveer) gelijkluidend zijn. We gaan allereerst het gebruik van deze woorden na in
het Oude Testament.

De HEERE waarschuwt Zijn volk om zonen en dochters aan demonen te offeren (Lv.17:7; Dt.32:
17; Ps.106:37). Ook mochten ze geen priester stellen voor demonen (2Kr.11:15). Babel is de plaats
waar duivelen huppelen (Is.13:21). Ook waarschuwt de HEERE voor boze zaken van welke aard ook
al doen velen dat (Ex.23:2; Ex. 32:22; Dt.13:11; Dt.17:5) almede tegen boze vergaderingen (Nu.
14:27, 35; Qoh.4:3; Qoh.8:11). Het boze moet het volk uit hun midden wegdoen (Dt.13:5; Dt.17:7,
12; Dt.19:19; Dt.21:21; Dt.22:21-22, 24; Dt.24:7). Vanwege hun zonde kan de HEERE Zijn volk ook
slaan met boze zweren (Dt.28:35, 59). Hofni en Pinehas, zonen van priester Eli, deden boze stukken
in de tempel van Silo. Hoewel Eli hen vermaande, luisterden zij naar hem niet. Daarom doodde de
HEERE deze ongelovige en ongehoorzame jongens (1S.2:23). Een boze geest nam bezit van Saul
(1S.16:14) al week deze van hem toen David op de harp speelde (15.16:23; 1S.18:10; 15.19:9), maar
dit gaf slechts tijdelijk verlichting. De HEERE had hem verworpen.

Het tienstammenrijk Israél ging op boze wegen en werd door de HEERE gestraft (2Rg.17:13). Er
is slechts één redmiddel: bekering (2Kr.7:14). Joram deed dat echter niet en werd gestraft met boze
krankheden waardoor hij stierf (2Kr.21:19). Samaritanen waarschuwen de Perzische koning onte-
recht dat de Joden in hun boze stad rebellie tegen hem voeren (Esr.4:12). De wetgeleerde Ezra is
verdrietig over de zonden van het teruggekeerde volk vanwege de gemengde huwelijken waardoor
GODS heilig verbond ontheiligd wordt (Esr.9: 13; Neh.9:35). Het Bijbelboek Esther spreekt over de
boze Haman (Est.7:6) en over diens boze gedachten (Est.9: 25). Een mens kan dus ook volledig in de
ban zijn met demonische en satanische gedachten. Zie ook Job.21:27, 30; Prv.1:16; Prv.24:1. Mijd
het gezelschap van dergelijke boze lieden! In Ps.5:5 staat dat de boze bij GOD niet zal verkeren ter-
wijl mensen denken dat zij ongezien een boze zaak kunnen bedenken en uitvoeren (Ps.64:6). GODS
kinderen willen de boze niet kennen (Ps. 101:4). Een andere psalm spreekt van het boze zwaard
(Ps.144:10); dat is een zwaard dat door de boze wordt gehanteerd en tot het verderf voert. De
spreukendichter zegt ook dat het zaad van de rechtvaardige aan de boze zal ontkomen (Prv. 11:21).
Het ingewand wordt gezuiverd van een gezwel door middel van striemen (Prv.21:30). Boze netten
waarin vissen, vogels en (kinderen van) mensen gevangen worden leveren groot gevaar op (Qoh.9:
12). Ik citeer Qoh.10:13 waar Salomo spreekt over een dwaas: ‘Het begin der woorden zijns monds
is dwaasheid, en het einde zijns monds is boze dolligheid.’ Dat liegt er niet om!

De profeet Jesaja spreekt van een tijd dat het recht struikelt op de straten en goddelozen ten
ondergaan. Wie niet in de maalstroom van die tijd meegaat moet het van alle kanten ontgelden
(Is.59:15). Van diezelfde tijd profeteert Jeremia dat dit (verbonds)volk een boos geslacht is (Jr.8:3;
Jr.13:10). Dit geldt ook de naburige volken van Israél al zal de HEERE Zijn eigen volk sparen (Jr.12:14).
Dat maakt de profeet ook duidelijk in het visioen van de vijgenkorven (Jr.24:2, 8). Ezechiél profeteert
van de tijd voor de ballingschap aangaande de boze pijlen van het zwaard, de honger, het boos ge-
dierte en de pestilentie als strafgericht over Jeruzalem en over al de boze gruwelen (Ez.5:16; Ez.8:9;
Ez.14: 21). Maar deze profeet profeteert ook van de tijd wanneer het volk uit de ballingschap is
teruggekeerd wanneer de HEERE gedaan zal hebben niet naar hun boze wegen (Ez.20:44; Ez.33:11;
Ez.36:31). De profeten Amos, Micha en Zacharia profeteren ook van een boze tijd en vermanen om
dan het goede te zoeken en niet het kwade (Am.5:13-15; Mi.2:3). Ze doen een oproep aan het volk
om zich te bekeren.

We gaan in de tweede plaats het gebruik van de woorden “duivel”, “duivelen”, “boze” en “bozen”
na in het Nieuwe Testament. In de Evangelieén komen boven genoemde uitdrukkingen dikwijls
voor. We noemen ze slechts. Over de verzoeking van de HEERE JEZUS door de duivel of satan hebben
we eerder vermeld. We herinneren aan bepaalde gebeurtenissen bij velen die door duivel of demo-
nen bezeten zijn maar door CHRISTUS worden uitgeworpen (Mt.4; Mk.1; Mk.3:15; L.4:1-15, 35, 41,
L.8:2; L.13:32). Vervolgens noemen wij de Bergrede (Mt.5-7) in verband met het zweren van een
eed, het betrachten van zachtmoedigheid, het gebed en het uitwerpen van demonen (Mt.8:16;
Mt.12:35; Mt.15:22; Mk. 3:22; L.7:21, 33; L.11:4). De genezing van de Gergeseense bezetenen
(Mt.8:28, 31; Mk.5:12; L.8:27-38). CHRISTUS geeft aan Zijn discipelen (maar aan hen niet alleen)
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macht om boze geesten uit te werpen (Mk. 6:7-13; Mk.9:38; L.9:1, 49; L.10:17). De genezing van de
stomme (Mt.9: 32-33). In verband met het vasten van Johannes spreken mensen over hem: hij heeft
de duivel (Mt.11:18). De godslastering van de Farizeén (L.11:14-15, 18-20). De boze rukt het Woord
van het Koninkrijk weg van iemand die dat Woord hoort maar niet gelooft, zegt CHRISTUS (Mt.13:19,
39; L.8:12). De boze stukken van Herodes ten aanzien van Johannes de Doper (L.4:19). Uit het hart
komen boze bedenkingen en andere gruwelen (Mt.15:19; Mk.7:23). De dochter van de Kananese of
Syro-Fenicische vrouw (Mt.15, Mk.7). CHRISTUS wijst Judas aan als verrader (J.6:70; J.13:2). Me-
ningsverschillen onder de Joden (J.7:20; 1.8:44, 48, 52; J.10:20). De genezing van de maanzieke
knaap (Mt.17:18; L.9: 42). De onbarmhartig dienstknecht (Mt.18:32). De boze en luie dienstknecht
van het ene talent (Mt.25:26). De gelijkenis van de tien ponden (L.19:22). De bokken aan CHRISTUS’
linkerhand in het eeuwige vuur (Mt.25:41). Uit Maria Magdalena heeft CHRISTUS zeven duivelen
uitgeworpen (Mk.16:9; L.8:2). En aan allen, die in Hem geloven, geeft Hij macht duivelen uit te wer-
pen in Zijn Naam (Mk.16:17). CHRISTUS bidt voor de zijnen, dat de Vader hen bewaart van de boze
(J.17:15).

In het gesprek met Cornelius verkondigt Petrus dat CHRISTUS mensen genas die door de duivel
overweldigd waren (Act.10:38). Om de wereld op te zetten tegen Christenen huren Joden markt-
boeven (Act.17:5) maar Jason geeft de overheid vergenoeging. Paulus door wie GOD ongewone
krachten deed (Act.19:12). De zonen van Sceva, een ongelovige Joodse overpriester (Act.19:13-18).

In zijn brieven vermaant Paulus de gemeente aangaande de volgende zaken: Hebt een afkeer van
de boze (R.12:9). In verband met de zedeloosheid in de gemeente van Korinthe: doet deze boze weg
uit ulieden (1K. 5:13). Gij kunt met de duivelen geen gemeenschap hebben, zeker niet bij het Heilig
Avondmaal (1K.10: 20-21). De tegenwoordige boze wereld waaruit GODS kinderen getrokken zijn
vanwege de liefde van GOD (G.1:4). Geeft de duivel geen plaats (E.4:27). Vroeger waren jullie vijan-
den van God door het verstand in de boze werken (Kol.1:21). Paulus bidt voor de gemeente der
Thessalonicensen dat ze mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen omdat de
HEERE getrouw is Die hen zal versterken en bewaren van de boze (2Th.3:2-3). In de laatste tijden
zullen sommigen afvallen van het geloof omdat ze zich begeven tot verleidende geesten, leringen
der duivelen en bedriegerijen van boze mensen (1T.4:1; 2T.3:13). CHRISTUS bevrijdt Zijn Kerk door
Zijn dood van het geweld des doods, dat is, de duivel (H.2:14).

In de Algemene Zendbrieven worden we vermaand aangaande onderstaande zaken: Zelfs de dui-
velen geloven maar zij sidderen (Jk.2:19) Sidderen wij nog wanneer ons met ernst en liefde het Evan-
gelie van CHRISTUS verkondigd wordt met bevel van geloof en bekering? De apostel Jakobus ver-
maant tegen het misbruik van de tong in alle boze handel (Jk.3:16). Wedersta de duivel en hij zal
van u vlieden (Jk.4:7). Uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw zoekend wie hij
zou mogen verslinden (1P.5:8). De apostel Johannes bemoedigt Gods kinderen die de boze hebben
overwonnen (1J.2:13). Die de zonde doet is uit de duivel want de duivel zondigt van den beginne
(1).3:8). Ook Kain was uit de boze toen hij zijn broeder Abel doodsloeg mede door het ingeven van
de duivel (1J.3:12). De boze vat die van GOD zijn niet (1J.5:18-19). Indien iemand niet belijdt dat
CHRISTUS de Zoon van GOD is heeft gemeenschap aan de boze werken van de duivel; men moet
hem in zijn huis niet ontvangen of hem groeten (2J.1:11). Diotrefes snatert binnen de gemeente met
boze woorden (3J.1:10).

In het Bijbelboek van de Openbaring van JEZUS CHRISTUS aan Johannes treffen we de onder-
staande vermaningen aan: Troost voor de engel van de gemeente van Smyrna. De duivel zal som-
migen van de gelovigen in de gevangenis werpen maar het is slechts een verdrukking van tien dagen
(Apc.2:10). Polycarpus was zo’n voorganger. Toen hij geprest werd om CHRISTUS te verloochenen
beleed hij voor de Romeinse consul: 86 jaar (zo oud was hij!) heb ik mijn Meester gediend en al die
tijd is Hij goed voor mij geweest en zal ik Hem dan nu verloochenen? Ondanks de plagen van de
zesde engel houden de mensen niet op in het aanbidden van de duivelen (Apc.9:20). De aartsengel
Michaél strijdt tegen de grote draak, de duivel en satanas die groot van toorn weet dat hij maar een
kleine tijd heeft (Apc.12:9, 12). Onreine geesten uit de mond van de draak zijn geesten der duivelen
en doen grote tekenen (Apc.16:14). Het grote Babylon is een woonplaats van de duivelen, een be-
waarplaats van alle onreine geesten en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte (Apc.
18:2). De draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas die GODS kinderen verleiden worden
na duizend jaren op de jongste dag geworpen in de poel van vuur en sulfer en worden gepijnigd dag
en nacht tot in alle eeuwigheid (Apc.20:2, 10).
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Conclusies. | We geven hier onder enkele conclusies weer uit de voorgaande Bijbelpassa-
ges van zowel het Oude als het Nieuwe Testament aangaande de satan, duivel,
enzovoorts:

1. Satanis de tegenstander van alle mensen.

2. Hij is de verderver uit haat tegen GOD en daarom ook tegen gelovigen in GOD en Zijn
Woord.

3.  Soms gebruikt hij zaken, schriftelijke stukken, gedachten, wegen, steden, werken, men-
sen, volken, overheden, tijden en de wereld voor zijn verderfelijk werk (denk aan de
holocaust).

4.  Zijn taktiek daarbij is verleiding en verzoeking inspelend op het gemoed, hoogmoed,
rijkdom, armoede, zondige verlangens naar geld, goed en macht.

5.  Zijn doel is om mensen van God af te trekken wat hem wonderwel lukt omdat wij ons
hart voor zijn sinistere invloeden open hebben gesteld tenzij wij hem om CHRISTUS’ wil
door de HEILIGE GEEST wederstaan. En dat is mogelijk door het werk van de HEILIGE
GEEST.

6.  CHRISTUS wordt door de satan verzocht om zo de overwinning voor Zijn Kerk te behalen
want Hij is Overwinnaar over alle duistere machten.

7. De verzoeking van discipelen zoals Judas en Petrus is ter waarschuwing.

8. De woonplaats van de satan is niet meer in de hemel.

9. In het onderwijs van CHRISTUS gaat de genade aan een mens bewezen boven vormelijk-
heid.

10. Wie zich laat leiden door zondige verlangens zoals bij Ananias en Saffira bekoopt dit uit-
eindelijk met zijn verderf.

11. Zedeloosheid binnen de gemeente, in het huwelijk of op ander terrein is een invalspoort
van de satan. Daartegen dient als dit openbaar wordt met kerkelijke tucht tegen opge-
treden te worden. Daarbij is vergeving mogelijk indien zonden beleden worden.

12. De rechte prediking is noodzakelijk en dient beleefd te worden met het hart.

13. Door het ingeven van de boze lasteren zelfs GODS verbondskinderen CHRISTUS.

14. Zelfs duivelen geloven maar sidderen. Sidderen wij nog voor GODS roepstem?

15. Pas op voor demonische beinvloeding ook in roddel en ijdelheid. Soms word je door de-

ze demonen helemaal bezeten! Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar te-
gen de geestelijke boosheden in de lucht (E.6:12)! CHRISTUS is Overwinnaar. Volkomen
op de jongste dag. Zolang we hier beneden zijn, elke dag en elke minuut van de dag,
klinkt het bevel van onze hemelse Commandant: WAAKT!
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