Excurs bij Gn.1. Over de woonplaats van GOD

Inleiding. Hetis mijn behoefte om na Genesis 1, de verzen 1 en 2, nader in te gaan op de
zaken die in het voorafgaande slechts aangestipt zijn en deze in dit excurs nader
uit te werken. Want in Gn.1: 1-2 schrijft Mozes door de HEILIGE GEEST: ‘In den beginne schiep GOD
den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de
GEEST GODS zweefde op de wateren.” De bekende C.H. Spurgeon schrijft in “De Schriftuitlegger”,
Goudriaan, 2001, pag.5, bij Gn.1:2: “Evenzo duister zijn wij van natuur, en evenzo ongeordend zijn
onze krachten en vermogens door de zonde. Wij zijn niets dan verwarring en ledigheid.” En verder:
“De GEEST GODS is de eerste krachtige Beweger in de nieuwe schepping. Hij bezoekt het dode en
duistere hart en begint het werk der zaligheid van binnen.”

Er is op deze vertaling van Gn.1:1-2 tekstueel wel wat aan te merken. Let wel! Het gaat om de
tekst en niet om de inhoud. Tekstkritiek immers is geoorloofd. We houden ons niet bezig met Bij-
belkritiek. Daar is de Heilige Schrift voor ons te heilig voor. We geloven dat de DRIEENIGE GOD Zich
niet heeft vergist toen de HEILIGE GEEST de geinspireerde Bijbelschrijvers ingaf wat ze moesten
schrijven; al heeft Hij ook gebruik gemaakt van hun gaven en talenten.

Maar gelet op de tekst wijzen we erop dat “hemel” in Gn.1:1 volgens het originele Hebreeuws
bedoeld is als “hemelen”! Pluralis dus in plaats van singularis. En dat de Schepper met het woord
“hemelen” niet alleen de wolkenhemel die we zien wanneer we omhoog kijken, niet alleen de ster-
renhemel die we waarnemen wanneer het voldoende donker is of met een telescoop en we de
sterren zien pinkelen, maar ook de zogenaamde derde hemel of de woonplaats van onze GOD waar-
van de apostel Paulus schreef (2K.12:1-4) toen hij getuigde: ‘Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar;
want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des HEEREN. Ik ken een mens in CHRISTUS, (volgens
de meeste verklaringen doelt Paulus met deze uitdrukking op zichzelf!) voor veertien jaren (of het
geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, GOD weet het), dat de
zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel; en ik ken een zodanig mens (of het in het
lichaam of buiten het lichaam geschied zij, weet ik niet, GOD weet het), dat hij opgetrokken is
geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoor-
loofd is te spreken.’

Eigenlijk is hetgeen de apostel in bovenstaande verhaalt en wel tot driemaal toe eigenaardig;
temeer omdat hij niet kon uitmaken of het in het lichaam of buiten het lichaam is geschied. Hij kon
het niet verklaren (daarom zegt hij: ik ken een zodanig mens). Toch wist hij zeker (want dat wist
GOD) dat hij daar in deze hemelse sfeer, de derde hemel of het paradijs GODS, niet enkel geestelijke
maar ook stoffelijke zaken had waargenomen die zich in vormen en woorden aan hem voordeden.
Dat had de opgestane en ten hemel gevaren HEERE JEZUS aan hem geopenbaard. Met andere woor-
den zijn in deze hemelse plaats kennelijk dingen die we wel horen maar niet onder woorden kunnen
brengen. Althans er van spreken is ons niet geoorloofd. Heel bijzonder! Zo heeft ook GOD aan Mozes
in deze plaats de tabernakel en dat is CHRISTUS getoond welke hij naar dat voorbeeld in de woestijn
gebouwd heeft (Ex.25:40; Ex.26:30; Act.7:44; Kol.2:17; H.8:5; H.10:1). Dat is dus op de berg Sinai
toen GOD aan hem een compleet ontwerp getoond had. Aholiab en Bezaleél waren derhalve aan
dit ontwerp gebonden zodat ze deze tabernakel niet konden bouwen naar eigen inzicht.

We hebben in onze exegese ook het verband benadrukt tussen Gn.1:1 en Gn.1:2, gelet op het
herhaalde gebruik van 1 in Gn.1:2, en derhalve de zogenaamde “gap theory” verworpen met argu-
menten aan de Schrift ontleend. Eveneens met argumenten mogen we het Hebreeuwse woord
107 niet met “werd” vertalen maar met “was”, omdat de aarde in het geval van “werd” al eerder
bestond voor Gn.1:1 en dus één van de argumenten is pro restitutietheorie. Evenzo verwerpen wij
allerlei scheppingsmythen uit het Nabije Oosten die geen recht doen aan hetgeen de Bijbel ons
meldt.

In deze excurs zal het derhalve gaan over de woonplaats van GOD in de hemel en in volgende
excursen over de hemelingen enzovoorts: inclusief de engelen, de val van de engelen en hun aan-
voerder de satan; de sterren met de planeten, ons zonnestelsel en mogelijkerwijs andere zon-
nestelsels in het onmetelijke heelal en onze wolkenhemel. Een en ander natuurlijk strikt gebonden
aan wat de Heilige Schrift ons hier over openbaart. Daarna zal het ook gaan over de aarde en alles
wat met de aarde geschapen is, namelijk delfstoffen, planten en dieren, en tevens de mens met
lichaam, ziel en geest.

Zoals uit bovenstaande duidelijk is, gaan wij wat de tekst van de Bijbel betreft uit van de Sta-
tenvertaling omdat deze het meest zuiver is weergegeven vanuit de Hebreeuwse grondtekst al staan
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in deze Nederlandse vertaling ook fouten. We dienen dan ook altijd uit te gaan van de Biblia Hebrai-
ca voor de Hebreeuwse tekst inclusief het tekstkritisch apparaat want vertalen is verklaren.

DE WOONPLAATS VAN GOD

Wanneer we onze gedachten aangaande de schepping van hemel en aarde
neerschrijven, valt het ons in de eerste plaats op dat het GOD alleen is Die deze
schepping van hemel en aarde tot stand gebracht heeft. Nader nog gepreciseerd: de Drieénige GOD.
GOD de VADER, GOD de ZOON en GOD de HEILIGE GEEST. We hebben dat eerder in onze studie
onder woorden proberen te brengen op grond van de Heilige Schrift. In de tweede plaats valt het
ons op dat deze GOD hemel en aarde schiep vanwege Zijn eeuwig welbehagen. En in de derde plaats
dat we aan dit gegeven namelijk dat GOD hemel en aarde schiep dienen vast te houden. Wie alle
nadruk legt op de aarde ook in deze tijd ten koste van de hemel verliest hemel en aarde. En wie alle
nadruk legt op de hemel ten koste van de aarde verliest aarde en hemel.

We mogen geloven dat GOD aan het einde van de tijd bij de wederkomst van CHRISTUS wanneer
de voleinding aanbreekt niet alleen de verloste schare van ware Christgelovigen, gekocht door het
dierbare bloed van CHRISTUS, bij Zich heeft voor Zijn troon maar ook dat hemel en aarde, evenzo
verlost van de zonde van de mensen, geheiligd en vernieuwd daar zal zijn. Want onze GOD laat nooit
varen de werken van Zijn handen. Eerst dan bij de voleinding zal deze verloste schare samen met de
hemel en de aarde GODE eeuwig toebrengen alle lof en eer zoals het was in den beginne. Dan eerst
zal de eeuwige sabbat aanvangen zoals we lezen in Gn.2:3 aangaande de zevende dag toen GOD
deze dag zegende en heiligde en Hij op die dag gerust heeft van al Zijn werk dat Hij geschapen had
om te volmaken. Wij menen dat de Bijbel geen grond geeft voor annihilatio of het annihilationisme.

[Algemeen gezegd, is het annihilationisme de ketterij dat zondaren na hun dood vernietigd wor-
den en niet eeuwig zullen lijden in de hel. God zal alle zondaren vernietigen en de rechtvaardigen
eeuwig leven geven. Die het annihilationisme aanhangen, zijn vandaag zevendedags adventisten en
jehova’s getuigen. De leer van het annihilationisme heeft zijn wortels in het Jodendom. Sommige
rabbijnen (rabbi Hillel, rabbi Sjammai en rabbi Akiva) geloofden erin; overigens met de nodige vari-
anten. De hel, zo beweerden zij, was niet eeuwig maar tijdelijk. Daarna volgde vernietiging. Som-
mige Christelijke theologen volgden hen na, o.a. John Wesley en de eerder genoemde zevendedags
adventisten en jehova’s getuigen. Ook bij evangelicals vinden we deze gedachte terug, o.a. bij John
Stott. En zoals altijd weten ketters teksten te vinden die hun mening bevestigen. Maar daar staan
andere Bijbelplaatsen tegenover. Volgens Berkhof is de annihilatio een nederlaag van Gods liefde!
En dat is onmogelijk!]

Werkelijk, de schepping van de hemel en de aarde roept vanwege de zondeval van de mens om
de voleinding wanneer GOD alles nieuw zal maken. En “nieuw” is ook inderdaad nieuw! De zonde
en vooral de satan kan het werk van GOD ook ten aanzien van Zijn schepping nooit te niet maken.
Dat werk is daar te kostbaar voor. De aarde is bepaald niet minderwaardig in GODS oog net zo min
als de hemel. De hel zal het nooit kunnen winnen!

Wat mij verder opvalt is dat hemel noch aarde eeuwig zijn. Dat deze door GOD Die alleen de
Eeuwige is geschapen zijn en dat Hij met de schepping ook alles geschapen heeft wat hemel en aar-
de bevolkt; de stijlfiguur van het zogenaamde merisme. Hemel en aarde is creatuur. Al is voor ons
niet alles zichtbaar in de hemel en op de aarde. Vandaar dat de Geloofsbelijdenis van Nicea dan ook
belijdt: Ik geloof in één GOD, den almachtigen VADER, Schepper des hemels en der aarde, aller zien-
lijke en onzienlijke dingen. Dus ook: de Schepper van alle onzienlijke dingen!

Ondertussen is de grote vraag wat we bedoelen wanneer we zeggen: GOD is in de hemel. En
daarmee annex: wat we bedoelen wanneer we zeggen: CHRISTUS is ten hemel gevaren en is zitten-
de aan de rechterhand GODS zoals onze belijdenissen benadrukken. Wat we bedoelen wanneer we
zeggen: de HEILIGE GEEST is vanuit de hemel met Pinksteren uitgestort. Wat we bedoelen wanneer
we spreken over de troon van GOD en het VADERHUIS met Zijn vele woningen. Op al deze zaken
gaan we hier onder nader in. Op basis van de Heilige Schrift. Want anders heeft dit absoluut geen
dageraad.

Terinleiding.
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Hemel(en). Voordat we de vraag kunnen beantwoorden wat we bedoelen wanneer we stel-
len dat onze GOD in de hemel is moeten we eerst duidelijk hebben wat we verstaan
onder het woord “hemelen” of “hemel”zoals dat ook in de Bijbel voorkomt. Het woord komt name-
lijk zowel pluralis als singularis voor. De pluralis komt 162x voor: 71x (44%) in het Oude en 91x (56%)
in het Nieuwe Testament. De singularis komt 394x voor: 228x (58%) in het Oude en 166x (42%) in
het Nieuwe Testament. In het geheel van de Bijbel komen deze beide woorden dus 556x voor waar-
van 299x (54%) in het Oude en 257x (46%) in het Nieuwe Testament. Wat verder opvalt, is dat de
singularis meer voorkomt dan de pluralis. Grosso modo maakt het niet veel verschil wanneer we het
geheel beschouwen. leder die over een goede concordantie beschiktkan zelf nagaan waar de
woorden “hemel” en “hemelen” in de Schrift voorkomen.

Wat kunnen we bij de verschillende Bijbelpassages leren? Het blijkt dat deze woorden (in het
Hebreeuws Y, sj#2mm?y, en oMY, sjmm?y'm, een bepaalde door GOD geschapen concrete en
creatuurlijke of schepselmatige) locatie aanduiden en zowel luchtruim, uitspansel, heelal en derde
hemel of paradijs betekenen. Alleen GOD heeft over alles dat in de hemel gebeurt de beschikking
en niet een mens na de zondeval (denk bijvoorbeeld aan de torenbouw van Babel in Gn.11). GOD
straft onze menselijke hoogmoed wanneer we menen dat we over alles kunnen beschikken; zelfs
over datum en tijd. De DRIEENIGE GOD, VADER, ZOON en HEILIGE GEEST, van eeuwigheid tot eeu-
wigheid GOD, is met niemand in hemel of op aarde te vergelijken of te meten. Alle andere schepse-
len die de hemel of het luchtruim bevolken zijn door GOD geschapen. Van de kant van mensen kijken
wij altijd van beneden naar de hemel waaronder we doorgaans uitspansel, luchtruim of heelal
verstaan. Maar GOD kijkt altijd van Boven vanuit de hemel naar beneden en ook naar de aarde.

GOD is voor ons onzichtbaar en niet waar te nemen maar GOD neemt ons wel waar tot in het
diepst van onze ziel. Soms toont GOD naar Zijn welbehagen zaken op aarde zoals de tabernakel die
in de hemel zijn voorbereid. Tevens is onze GOD boven in de hemel maar ook onder op de aarde en
in het water onder de aarde (Dt.5:8). De wijze Salomo betuigt wanneer hij zijn handen uitbreidt in
het gebed in de tempel voor het altaar: ‘Maar waarlijk, zou GOD op de aarde wonen? Zie, de heme-
len, ja, de hemel der hemelen zouden U niet begrijpen, hoeveel te min dit huis, dat ik gebouwd heb!
(1Rg.8:27) Met andere woorden: GOD woont niet op de aarde en de hemel der hemelen kan Hem
niet begrijpen! In 1Rg.8 en 2Kr.6 wordt niet minder dan 20x verwezen naar “de hemel”! De kinderen
Israéls verheffen hun handen naar de hemel wanneer ze bidden tot GOD omdat ze weten dat alleen
van Hem hun hulp en zegen afkomstig is.

Henoch en Elia werden opgenomen in de hemel zonder dat zij de lichamelijke dood hadden ge-
zien (Gn.5: 24; 2Rg. 2:11). Telkens weer wordt door profeten, priesters en psalmdichters de GOD
Die hemel en aarde gemaakt heeft aangeroepen om genade jegens Zijn volk. Bij monde van Jesaja
zegt de HEERE: ‘de hemel is Mijn troon’ (1s.66:1). En ook spreekt deze profeet van de ‘nieuwe hemel
en de nieuwe aarde, die de HEERE maken zal’ (1s.66:22). GOD schrijft dus Zijn schepping niet af maar
voleindt haar! In het gebed dat de HEERE JEZUS ons geleerd heeft is de derde bede: Uw wil geschie-
de, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. En in zondag 49 legt de Heidelberger Catechismus
deze bede alsvolgt uit: “Geef, dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken, en Uw wil, die alleen
goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo
gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren, als de engelen in de hemel doen.” Wat in de he-
mel gebeurt heeft zijn weerslag op de aarde in elk ambt en beroep. Daarvoor zorgt GOD en daar
bidt een gelovige om. De apostelen en GODS dienaren hebben van GOD de macht ontvangen om te
binden en te ontbinden zowel op aarde als in de hemel.

Bij de Doop van CHRISTUS door Johannes spreekt GOD hoorbaar uit de hemel en ook op andere
momenten! CHRISTUS zegt: ‘Ik zag den satan, als een bliksem uit den hemel vallen’ L.10:18. Ken-
nelijk was de woonplaats van de satan in de hemel! Er is een schat in de hemel bewaard voor GODS
kinderen: een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. In de Hof van Gethséma-
né sterkte een engel uit de hemel de HEERE JEZUS in Zijn lijden. Dat werd gezien! Bij de uitstorting
van de HEILIGE GEEST kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige, gedreven wind.
CHRISTUS is tot GODS rechterhand gezet in de hemel. Stefanus, de eerste martelaar van het Nieuwe
Testament, zag Hem echter staande! De woonplaats van engelen is de hemel. Met de voleinding is
er net als op de aarde een grote strijd gaande in de hemel met de satan maar GOD en Zijn CHRISTUS
is Overwinnaar! Voor eeuwig! De poorten der hel zullen GODS Kerk nimmer overweldigen! Natuur-
lijk komen we er later op terug welke betekenis bovenstaande heeft voor ons onderwerp “De
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woonplaats van GOD”. Om hierbij te blijven willen we in het volgende nader ingaan op de betekenis
van “hemel” en “hemelen”.

Betekenis. | Wantwanneer we spreken over “hemel” en “hemelen” aan de hand van GODS
Woord bedoelen we niet altijd hetzelfde zoals blijkt uit bovenstaande studie en
wanneer we in de Bijbel alle passages nagaan die handelen over “hemel” en “hemelen”. We wezen
er al eerder op dat deze woorden tenminste drie betekenissen hebben: ten eerste, ons luchtruim of
firmament wanneer we omhoog kijken; ten tweede, het heelal inclusief ons zonnestelsel met zon,
maan, sterren en planeten; en ten derde, de derde hemel of het paradijs waarnaar de apostel Paulus
is opgetrokken.

Met nadruk stellen we dat GOD “hemel” en “hemelen” in al deze drie bovengenoemde bete-
kenissen heeft geschapen met al de zichtbare en onzichtbare hemellingen. Allemaal schepselen van
Zijn hand. Daarom zegt Elihu tot Job: ‘Zie, GOD is groot, en wij begrijpen het niet; er is ook geen
onderzoeking van het getal Zijner jaren’ (Job.36:26). En ik zeg hem dat volledig na. GODS werken
zowel in de hemel als op de aarde zijn onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk. Het duizelt ons wanneer
we ons daarin verdiepen. En het wonder wordt steeds groter. Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk
dat allerlei activisten daarvoor geen enkel oog en hart hebben wanneer zij demonstreren voor ver-
betering van het klimaat en strijden tegen fossiele brandstof in verband met de opwarming van de
aarde. Dergelijke activiteiten zijn geheel seculier en gericht om hier gelukkig te zijn. Deze mensen
moeten niet bij oliemaatschappijen zijn maar bij onze GOD; overigens twijfel ik niet aan hun goede
bedoelingen. Maar GOD is groot en wij begrijpen het niet.

Voordat we nader ingaan op de eerste twee betekenissen van “hemel” en “hemelen” willen we
in de eerste plaats de derde betekenis van deze twee woorden onderzoeken en nader stilstaan bij
de derde hemel of het paradijs welke volgens GODS Woord alles te maken heeft met de woonplaats
van onze GOD. Overigens zonder dat we daarmee willen zeggen dat we onze GOD kunnen fixeren
in een bepaalde locatie gedachtig aan het Woord van de Schrift: ‘Vervul Ik niet den hemel en de
aarde? spreekt de HEERE’ (Jr.23:24b).

De derde hemel | Wezullende uitdrukking eerste, tweede of derde hemel nergens in de Bij-
of het paradijs. bel vinden. Het is een uitdrukking voor bepaalde zaken die we niet kunnen
begrijpen. Telkens wanneer we in de Bijbel over “hemel” lezen is het van bel-
ang na te gaan of het dan gaat over het luchtruim, uitspansel of firmament zoals we lezen in Gn.1:8
‘En GOD noemde het uitspansel hemel’; over het heelal; of inderdaad over de derde hemel of het
paradijs GODS. In de Bijbel worden al deze drie begrippen “hemel” genoemd. Daarbij kunnen we
ons na onze zondeval op geen enkele wijze voorstellen dat onze GOD in één van deze drie genoemde
en begrensde locaties woont. Dat zou tegen de Schrift ingaan die immers zegt dat GOD alomtegen-
woordig en dus niet begrensd is: in de hemel, op de aarde en onder de aarde, ja zelfs in de hel met
Zijn toorn en gramschap. Zegt de HEERE JEZUS niet tot de Samari-taanse vrouw: ‘GOD is een Geest,
en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid’ (J.4:24). Met andere woorden:
we kunnen ons geen voorstelling van GOD maken. We kunnen Hem niet vangen in onze menselijke
begrippen en woorden. De bekende Calvijn placht te zeggen: finitum non capax infinitum: het ein-
dige kan de Oneindige nooit bevatten!

Daarbij schrijft de apostel Paulus aan de gelovigen in Efeze: ‘Op Welken (= op CHRISTUS) ook gij
mede gebouwd wordt tot een woonstede GODS in den GEEST (E.2:22). Met andere woorden: de
Christelijke gemeente van Efeze is gebouwd en gevormd door de DRIEENIGE GOD, VADER, ZOON en
HEILIGE GEEST. Wat hier boven geschreven is van GOD, geldt ook van de ZOON en van de HEILIGE
GEEST. Anders zouden we ons drie goden moeten voorstellen. Dat zou Godslasterlijk zijn en tegen
onze Confessie. Zie de Geloofsvorm en -bekentenis van Athanasius. We komen er later nog op terug.

Ondertussen moeten we ons wanneer we stellen dat GOD een GEEST is en overaltegenwoordig
wachten voor de ketterijen van het pantheisme en spiritisme. Dat was immers de zonde van koning
Saul bij de waarzegster van Endor toen hij tot haar zei: ‘Voorzeg mij toch door den waarzeggenden
geest, en doe mij opkomen, dien ik tot u zeggen zal’ (1S5.28:8b). Spiritisme toch is de gedachte dat
gestorven personen met levende personen in contact kunnen komen en boodschappen kunnen o-
verbrengen. Deze dwaling en die van het spiritualisme komen voor bij nogal zweverige personen die
bij hun gevoel leven. Via allerlei middelen en media dacht men in contact te kunnen komen met de
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godheid. Helderziendheid, waarzeggerij, slaapwandelen, magnetisme, hypnotisme, psychometrie
en dergelijke behoren er allemaal toe. We noemden zojuist een voorbeeld uit het Oude Testament,
we kunnen ook een voorbeeld noemen in het Nieuwe Testament. Dan denk ik aan een man met een
onreine geest die door de HEERE JEZUS werd genezen. Die man zei: ‘Laat af, wat hebben wij met U
te doen, Gij JEZUS Nazarener, zijt Gij gekomen om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij zijt, namelijkde
Heilige GODS’ (Mk.1:24).

En pantheisme is de ketterij dat alles en iedereen goddelijk is. Pantheisme en spiritisme hebben
dit gemeen dat hun aanhangers niet geloven in een persoonlijke GOD Die in Zijn ZOON mens ge-
worden is om zondaren met GOD te verzoenen. Alleen GODS Woord geeft ons echte vastheid en
zekerheid. En laat dan de Bijbel zelf oordelen over al deze genoemde en ongenoemde ongeloofsthe-
orieén en niet omgekeerd: dat dergelijke theorieén zouden oordelen over de Bijbel!

Nu geven we meteen toe dat er zich verschijnselen kunnen voordoen die zich afspelen in onze
geest en wonderlijk zijn om te verstaan. leder kent wel voorbeelden van zulke voor ons verstand
niet te vatten gebeurtenissen die voor ons werkelijkheden zijn. Een bekend voorbeeld is de slaap of
een droom. Je droomt of denkt intens aan iemand en met de post komt er een schrijven van de
desbetreffende persoon. Dat kan komen door de inwerking van GOD maar dat kan ook zijn door
inwerking van satan die in ons hart vanwege onze zonde een voedingsbodem heeft. Ook de Bijbel
spreekt over de dromen van Jozef (Gn.37), Farad (Gn.41), Nebucadnezar (Dn.2), en Jozef, de man
van Maria (Mt.1 en L.2). De HEERE geeft aan Zijn knechten, profeten en apostelen via vertrekking
van zinnen, door gezichten, visioenen of op andere manieren boodschappen door; meestal via Zijn
boodschappers, de engelen. In het onzienlijke leven spelen zich soms veel meer zaken af dan in ons
dagelijks leven; zaken waarvan wij nauwelijks een voorstelling hebben.

Ook denk ik aan een bepaalde vorm van telepathie; een verschijnsel waarbij men bijvoorbeeld
een persoon verweg waarneemt alsof hij in de onmiddellijke omgeving is. CHRISTUS is zowel GOD
en mens maar Hij zag Nathanaél onder de vijgeboom (J.1:49). CHRISTUS genas de knecht van de
hoofdman over honderd op afstand (L.7) en de zoon van de koninklijke hoveling (J.4). Maar we
moeten wel onderscheid maken tussen CHRISTUS Die zonder zonden was en wij die met zonden
bevlekt zijn. Niet het bijzondere is gewoon maar het gewone is bijzonder aangezien wij mensen niets
hebben verdiend. Alleen de HEILIGE GEEST geeft ons door het Woord te kennen wat van GOD en
wat van de satan is. Deze vorst der duisternis is precies op de hoogte van onze karakterzonden en
zwakheden. En daarop grijpt hij als een gewiekst provocateur ons aan om ons tot zonde te verleiden.
Laten we de verborgen omgang met GOD dagelijks beoefenen in de vreeze des HEEREN. Het Schrift-
woord is hier van toepassing dat ons voorhoudt: ‘Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar
beproeft de geesten, of zij uit GOD zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld’ (1).4:1).
En tevens is het onze dagelijkse bede die CHRISTUS Zijn discipelen en ook ons leert: Leid ons niet in
verzoeking maar verlos ons van den boze (Mt.6:13a).

Maar waar is nu de derde hemel of het paradijs GODS? De Bijbel laat ons daarover in het on-
gewisse, niet van het feit als zodanig maar wel wat de locatie betreft. Wanneer we deze locatie wel
zouden weten, zouden we van de GOD en Vader van onze HEERE JEZUS CHRISTUS een afgod maken
die we in een beeld of in een ruimte kunnen opsluiten en zeggen: daar is GOD. Net zoals de heidenen
zich een afgod dachten. Maar de GOD van de Bijbel gaat al onze voorstellingsvermogens te boven.
Hij is overal. In hemel en op aarde. Elke openbaring van GOD gaat van GOD uit en niet van de mens.
Nadat GOD hemel en aarde geschapen had en in zes dagen Zijn scheppingswerken had voltooid,
schiep Hij voor Adam en Eva het paradijs; als het ware het huis waarin Hij Zelf woonde. Want Adam
en Eva kenden de HEERE aan de wind des daags. Maar toen zij in zonde vielen, verborgen zij zich
voor Hem. Toen was er ook van het paradijs, de Hof van Eden, niets te vinden. Wij kunnen van GOD
niet aards denken.

Wel gebruikt de Bijbel allerlei beelden, wanneer deze spreekt over de woonplaats van GOD. We
denken dan aan de tempel in het Oude Testament; aan het Vaderhuis met Zijn vele woningen; aan
de hemelvaart van CHRISTUS naar Zijn mensheid en Zijn zitten aan de rechter-hand GODS; aan Gods
troon; en aan de uitstorting van de HEILIGE GEEST. Over al deze zaken moeten we nadenken wan-
neer we spreken over de woonplaats van GOD.

Tempel. Hetis opmerkelijk dat CHRISTUS Zijn discipelen en met hen Zijn Kerk niet leertom
de DRIEENIGE GOD aan te roepen als de Oneindige, de Almachtige of de Alomtegen-
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woordige maar met de Naam VADER in het Hogepriesterlijk gebed (J.17)! En wel als onze VADER Die
in de hemelen zijt (Mt.6:9)! Waarom zou Hij dat hebben geleerd? In elk geval opdat wij van de ma-
jesteit van GOD niet aards zouden denken (HC46:120-121). Opdat wij GOD niet zouden zoeken op
aarde maar in de hemelen zoals ook de derde bede van het “onze Vader” uitdrukt: Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde (Mt.6:10). Volgens onze Catechismus slaat deze bede echter
op de engelen die in de hemel zijn (HC49:124); al moeten we stellen dat GOD ook in de hemel is.
Om het dogmatisch te zeggen: GOD is zowel immanent (binnen onze ervaringswereld) als transcen-
dent (boven onze ervaringswereld). Daarom zegt de apostel Paulus tot de Atheners op de Areopa-
gus: ‘Opdat zij den HEERE zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij
niet verre is van een iegelijk van ons. Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij’ (Act.17:27-
28a). En Salomo bidt: ‘Maar waarlijk, zou GOD op de aarde wonen? Zie, de hemelen, ja, de hemel
der hemelen zouden U niet begrijpen, hoeveel te min dit huis, dat ik gebouwd heb!’ (1Rg.8:27).

Toch wil GOD in Zijn tabernakel en tempel onder het Oude Testament wonen en in Zijn zichtbare
gemeente en Kerk in het Nieuwe Testament. Op aarde! De vraag is: waarom heeft GOD dit zo ge-
wild? Waarom heeft CHRISTUS dit zo gewild? Waarom heeft de HEILIGE GEEST dit zo gewild? In
ieder geval niet zoals de heidenen hun afgoden vereerden in schitterende gebouwen maar vanwege
onze grovigheid of lompheid omdat we door onze zonde niet anders kunnen denken. Misschien is
dat nog het beste antwoord. Onze grovigheid. Wat betekenen nu de woorden “tabernakel” of “tent”
en “tempel”?

Tabernakel is in het Hebreeuws: 1oun, misjk®n; in het Grieks: oknvn, en in het Latijn: tabernacu-
lum. Zoals duidelijk is, is uit het Latijn ons woord “tabernakel” afgeleid. Het Griekse woord stamt uit
de toneelwereld van de Griekse oudheid. Dit woord kan ook “woonplaats” betekenen. Tempel is in
het Hebreeuws: 52°11, heeyk@l; in het Grieks: vooc, en in het Latijn: templum. Van dit woord is ons
woord “tempel” afgeleid. Het betekent ook “paleis”. Het zal duidelijk zijn vanuit de Schrift dat zowel
de tabernakel in de woestijn als de tempel slechts tijdelijk zijn. Wel moest Mozes de tabernakel met
zijn voorhof, het heilige en het heilige der heiligen en met al zijn gereedschappen maken ‘naar het
voorbeeld, hetwelk u op den berg getoond is’ (Ex.25:40). Alsmede de ark in het heilige der heiligen,
die de troon van God wordt genoemd. En in Ex.40:34 staat geschreven: ‘toen bedekte de wolk de
tent der samenkomst; en de heerlijkheid des HEEREN ver-vulde den tabernakel.” lets dergelijks staat
ook geschreven van de tempel van Salomo in 1Rg.8:11 ‘En de priesters konden niet staan om te
dienen, vanwege de wolk; want de heerlijkheid des HEEREN had het huis des HEEREN vervuld.’

En toch, zowel de tabernakel als de tempel van Solomo zijn slechts tijdelijk. Want een tent wordt
uit de aard der zaak afgebroken. Dat zien we bij Israél; getuige de ondergang van de tabernakel van
Silo. Deze tabernakel moest met het volk mee verplaatst kunnen worden om het zo uit te drukken.
Zo kwam deze blijvend te Silo. Maar toen Jeruzalem veroverd was en tot hoofdstad van het rijk werd
gesteld, verloor Silo zijn betekenis en ging het idee van een tent verloren. En toch lezen we in
Apc.21:3: ‘En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel GODS is bij de
mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn,en GOD Zelf zal bij hen en hun GOD zijn.’
We merken daaruit dat de functie van de tabernakel niet verloren is gegaan maar in de nieuwe
aarde bij de voleinding zijn plaats krijgt. Nu niet meer alleen ten behoeve van Israél maar ten be-
hoeve van al GODS gezaligde kinderen. Althans aanvankelijk. Later lezen we in Apc.21:22: ‘En ik zag
geen tempel in dezelve, want de HEERE, de almachtige GOD, is haar Tempel, en het Lam.” Niet alleen
de tabernakel maar ook de tempel is in het nieuwe Jeruzalem niet te vinden omdat de HEERE en het
Lam, CHRISTUS, haar Tempel is! CHRISTUS Zelf betuigt: ‘En Ik zeg u, dat Eén, meerder dan de tempel,
hier is.” (Mt.12:6)

Ja, in het nieuwe Jeruzalem zal ook geen tempel zijn. In het Oude Testament lezen we dat de
tempel van Salomo hoe schitterend ook bij de inname van Jeruzalem door Nebucadnezar verwoest
was in 586. Later is een nieuwe tempel, de tempel van Zerubbabel, onder de profeet Haggai verre-
zen maar die was lang zo fraai niet; integendeel, klein en onaanzienlijk. Maar nochtans mag deze
dienstknecht van GOD profeteren: ‘Want alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog eens, een weinig
tijds zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven! Ja, Ik zal al
de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den Wens aller heidenen, en Ik zal dit huis met heer-
lijkheid vervullen, zegt de HEERE der heirscharen’ (Hgg.2:7-8). Het is duidelijk dat dit alles ziet op de
CHRISTUS Die tot Israél en de volken zal komen als de Wens aller heidenen.

Herodes de Grote heeft deze tempel van Zerubbabel verfraaid vooral ook om bij de vrome Joden
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in het gevlij te komen. Maar deze is in 70 na CHRISTUS onder Titus door de Romeinen verwoest. Er
staat alleen nog een muur overeind, de zogenaamde Klaagmuur. Daarmee heeft de HEERE nogmaals
duidelijk willen maken dat wij niet aards van Hem moeten denken! Opmerkelijk is bij dit onderwerp
verder dat er zelfs gesproken wordt in Apc.15:5-6 over ‘de tempel des tabernakels der getuigenis,
die in de hemel geopend wordt en de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit den
tempel, bekleed met rein en blinkend liinwaad, en omgord om de borst met gouden gordels’. Voordat
de zeven plagen der zeven engelen geéindigd zijn, werd de tempel in de hemel vervuld met rook uit
de heerlijkheid GODS, en uit Zijn kracht, en dat niemand in de tempel kon ingaan (Apc.15:8). Dan is
duidelijk voor ieder dat voor hen, die hier in dit leven geen verzoening gevonden heeft in het bloed
van CHRISTUS, de genadetijd voorbij is. Dan houdt ook de prediking van de vrije genade op.

Het komt er voor ons allen op aan hoe wij leven. Leven we voor dit leven of leven we voor na dit
leven? Leven we voor de aarde of leven we voor de hemel? Leven we voor onszelf of leven we voor
CHRISTUS? Is de tempel van de levende GOD in ons hart zo innig opgericht dat we geloven dat GOD
in ons woont? Dat we bij CHRISTUS mogen zijn Die in de hemel woont maar door Zijn GEEST ook in
ons? Dat zal wat zijn: wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in het hart van
een mens niet is opgeklommen, heeft GOD bereid voor allen, die Hem liefhebben (1K.2:9). Dan geen
duisternis meer, geen twijfel meer, geen ellende en geen ziekte meer, maar bovenal geen zonde en
geen satan meer, en geen dood meer, maar GOD alles en in allen. ‘Want we zien nu door een spiegel
in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar
alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de
meeste van deze is de liefde’ (1K.13:12-13).

Zoals we eerder hebben geschreven, dienen we ook iets te zeggen over het
Woord van CHRISTUS in J.14:2 tot Zijn discipelen en ook tot ons: ‘In het huis Mijns
Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou lk het u gezegd hebben; |k ga heen om u plaats te
bereiden.” Het Vaderhuis dus. Wat wordt er mee bedoeld? Is dat hetzelfde als de hemel of is het
intiemer? We denken het laatste want anders zou CHRISTUS niet gezegd hebben dat Hij voor hen
en ons plaats bereidt! We dienen ons bewust te zijn van het feit dat dit Woord door JEZUS gesproken
wordt in Zijn zogenaamde afscheidsgesprekken vlak voordat Hij Zijn Middelaarsgang gaat naar kruis
en opstanding.

Wat opvalt in J.14:2 is dat zowel de Griekse kowwn-tekst van het Nieuwe Testament (owkie ToOU
metpog) en de Latijnse Vulgata (domus Patris) geen bezittelijk voornaamwoord “Mijn” hebben over-
geleverd zodat letterlijk vertaald had moeten worden: “Huis van de Vader”. Een uitzondering hierop
vindt men in de Hebreeuwse tekst van het Nieuwe Testament van de bekende professor Delitzsch
("ax m3, byeet ?bby'), dat letterlijk en grammaticaal vertaald moet luiden: “het huis van Mijn Vader”.
En dat laatste is het meest juiste. CHRISTUS, Die Zijn GOD en Vader het beste kent, spreekt hier en
Die ook alles weet wat Hij aan hen die in Hem geloven heeft geschonken naar Zijn welbehagen.
Daarbij heeft CHRISTUS in Zijn omgangstaal op aarde Aramees gesproken. Deze overzetting recht-
vaardigt de intieme omgang van CHRISTUS met Zijn GOD en Vader én Zijn intieme omgang met Zijn
disicpelen en Zijn Kerk. Want ongelovigen zullen dit Vaderhuis nooit kunnen ingaan!

Dit Vaderhuis is in het licht van bovenstaande de plaats waar GOD is, de plaats waar CHRISTUS is
en de HEILIGE GEEST. De plaats waar de gezaligden zijn al kunnen we de locatie op geen enkele
manier bepalen of begrenzen. Het huis van GOD de Vader is de plaats van het zalig samenzijn van
de ware Christgelovigen zonder zonde met de DRIEENIGE GOD en met Zijn engelen. Naar die plaats
mogen de gelovigen hier op aarde met verheugde harten uitzien. Net als kinderen die al dagen van
te voren uitzien naar hun verjaardag. Of net als echtparen die reikhalzend uitzien naar de beleving
van hun jubileum. Het zijn slechts zwakke voorbeelden maar toch legt het iets bloot van het verlan-
gen van de bruidskerk naar de dag waarop haar hemelse Bruidegom haar komt halen. Het Va-
derhuis is in elk geval een beeld van het zalig hemelleven dat GODS kinderen zullen genieten omdat
CHRISTUS daar is, zittende ter rechterhand GODS. En waar niemand de plaats zal betwisten die de
Middelaar GODS en der mensen voor hen heeft bereid door Zijn bitter en verzoenend lijden en ster-
ven op Golgotha. De één zal dichter bij CHRISTUS in Zijn heerlijkheid zitten dan de ander maar allen
zullen hun Koning grootmaken met een heerlijke en ongekende glorie.

Vaderhuis.
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Hemelvaart van CHRIS- Nadenkend over GOD in de hemel is het van belang na te denken
TUS naar Zijn mensheid | ©Ver de Hemelvaart van CHRISTUS en daarmee annex over Zijn zit-
en Zijn zitten aan GODS ten aan de rechterhand GODS. Het is immers het zesde artikel van
rechterhand. het Apostolicum na de artikelen over Zijn lijden en nederdaling ter
helle en opstanding en voor Zijn wederkomst. Het één heeft met het

ander te maken.

In de Heidelbergse Catechimus, zondag 18, wordt in vraag en antwoord 46 beleden: Wat ver-
staat gij daarmede: “Opgevaren ten hemel”? Dat CHRISTUS voor de ogen Zijner jongeren van de aar-
de ten hemel is opgeheven, en dat Hij ons ten goede daar is, totdat Hij wederkomt, om te oordelen
de levenden en de doden. Zie Mt.24:30; Mk.16:19; L.24:51; Act.1:9, 11; R.8:34; Kol.3:1; H.4:14, 9:24.

In die zelfde zondag wordt in vraag en antwoord 49 beleden: Wat nut ons de Hemelvaart van
CHRISTUS? Ten eerste, dat Hij in den hemel voor het aangezicht Zijns Vaders onze Voorspreker is.
Ten andere, dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons,
Zijn lidmaten, ook tot Zich zal nemen. Ten derde, dat Hij ons Zijn GEEST tot een tegenpand zendt,
door Wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar CHRISTUS is, zittende ter rechterhand GODS,
en niet dat op de aarde is. Zie J.14:2, 16; J.16:7; J.17:24; ).20:17; Act.2:33; R.8:34; 2K.1:22, 2K.5:5;
E.2:6; Kol.3:1; 1J.2:1.

En tenslotte wordt in zondag 19, vragen en antwoorden 50 en 51, beleden: Waarom wordt daar-
bij gezet: “Zittende ter rechterhand Gods”? Dewijl CHRISTUS daarom ten hemel gevaren is, opdat
Hij Zichzelf daar bewijze als het Hoofd Zijner Christelijke Kerk, door Wien de Vader alle ding regeert.
Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd CHRISTUS? Eerstelijk, dat Hij door Zijn
HEILIGEN GEEST in ons, Zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna, dat Hij ons met Zijn macht
tegen alle vijanden beschut en bewaart. Zie Ps.2:9, Ps.110:1-2; Mt.28:18; J.5:22, J.10:28; Act.2:33;
E.1:20-23; E.4:8; Kol.1:18.

Uit bovengenoemde Bijbelplaatsen en confessionele uitleg is duidelijk dat CHRISTUS waarlijk,
zichtbaar en plaatselijk naar de hemel gegaan is. Waarlijk. Want het is de Middelaar GODS en der
mensen Die ten hemel vaart na volbrachte strijd en overwinning. CHRISTUS is immers GOD en mens
in één Persoon. Zijn GODHEID en mensheid is beleden op het Concilie van Nicea in 325. Naar Zijn
GODHEID is Hij zowel in de hemel als op de aarde. Maar naar Zijn mensheid is Hij nu in de hemel,
gezeten aan de rechterhand van Zijn Vader. Daar zal Hij zijn totdat Hij terugkomt om te oordelen de
levenden en de doden. CHRISTUS heeft om zo te zeggen Zijn ware menselijke natuur in de hemel
gebracht. Heel opmerkelijk! Zichtbaar. Want de elf discipelen hebben Hem gezien toen Hij van hen
heenvoer. Plaatselijk. Want Hij voer van de ene plaats, de aarde, naar de andere plaats, de hemel.

Daar in de hemel is CHRISTUS nog steeds de Middelaar GODS en der mensen. Daar is Hij onze
Voorspreker. Daar bidt Hij voor ons voor het aangezicht van Zijn hemelse Vader ook wanneer wij
niet bidden kunnen en het gebed van de gemeente verflauwt. In Hem zijn allen die in Hem geloven
eigenlijk ook al in de hemel gezet al zijn wij nog met ons lichaam op aarde in de strijd. Ons domicilie
is bij CHRISTUS. Omdat Hij daar is, zo zeker zullen wij er komen. Omdat CHRISTUS in de hemel is,
heeft Hij Zijn HEILIGE GEEST uitgestort tien dagen na Zijn hemelvaart om door Zijn kracht onze zie-
len hemelwaarts te richten en om niet aards van GODS majesteit te denken. Of het ook nuttig is
voor ons dat CHRISTUS daar in de hemel is als Middelaar!

Daar is CHRISTUS gezeten aan de rechterhand van GOD. Wat is dat toch een machtig gegeven.
Een heerlijk heilsfeit. CHRISTUS zit aan GODS rechterhand. Dat is de rechterhand van Zijn macht en
kracht. Aan CHRISTUS is door GOD de uitvoerende macht gegeven van heel het wereldgebeuren tot
aan Zijn wederkomst. En daarin deelt Zijn Kerk. Want als het Hoofd in de hemel aan GODS rechter-
hand is, zullen daar ook de leden zijn. Dat kan niet anders. Dan zullen daar ook al GODS kinderen
zijn. Nooit is de Kerk alleen. CHRISTUS is Boven en de HEILIGE GEEST is beneden. Laat de hel dan
maar vrij woeden, CHRISTUS’ Kerk is veilig. Daarbij hoeven we nooit verlegen te zijn om allerlei Gees-
telijke gaven want die zijn in CHRISTUS gegeven en met de HEILIGE GEEST uitgegoten. Daar kan geen
enkele gaventest tegen op.

Nu moeten we over de Hemelvaart van CHRISTUS en Zijn zitten aan GODS rechterhand niet aards
denken. We moeten dan ook over de Hemelvaart van CHRISTUS niet in aardse categorieén denken.
Van Calvijn is de uitdrukking: “finitum non capax infinitum”; hetgeen betekent: “het eindige kan het
oneindige nooit bevatten”. We wezen er al eerder op. Het is voor ons genoeg om te weten dat
CHRISTUS als Middelaar naar Zijn ware menselijke natuur, die Hij uit de maagd Maria had aangeno-
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men, bij Zijn GOD en Vader is. En wel aan Zijn rechterhand naast de hoogheilige Majesteit des
Heeren HEEREN, de plaats der ere. En wanneer het Hoofd er is, zal ook Zijn Kerk er zijn.

Dat wordt door de Bijbel volkomen bevestigd. Zie 0.a. Mk.16:19 (‘De HEERE dan, nadat Hij tot
hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechterhand GODS’); L.24:51
(‘En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel
"); J.16:7 (‘Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de
Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden’); Act.1:11 (‘Welke ook
zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze JEZUS, Die van u opge-
nomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren’);
H.7:26 (‘Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van
de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden’); H.9:12 (‘Noch door het bloed der bokken en
kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing
teweeggebracht hebbende’). En zo verwachten wij Hem op de wolken in de voleinding.

GODS troon. | GODS Woord tekent ons GOD DRIEENIG als zittende op Zijn troon. Een troon
was vanouds de plaats van macht en gezag in de Oudheid. Eén woord van een
koning of machthebber en de smekeling aan zijn voeten mocht blijven leven of werd in de gunst van
de koning gesteld. Eén woord van een koning of machthebber en de smekeling aan zijn voeten werd
gedood. We zien dat bijvoorbeeld bij Esther en Ahasveros. Haar werd de gouden scepter aangereikt
waardoor ze in gunst werd ontvangen (Est.5:2). Verder wordt in de Bijbel gezegd van Salomo dat hij
op de troon van Israél gezeten is (1Rg.8:20; 2Kr.6:10). Helaas worden aardse koningen vaak hoog-
moedig wanneer ze op een troon gezet zijn zoals blijkt uit Is.14:13. CHRISTUS waarschuwt dat voor
de hoge GOD een eed de kracht en macht heeft alsof men zweert bij de troon GODS, ja, bij GOD Zelf
(Mt.5:34; Mt.23:22). Vooral in het laatste Bijbelboek komt het beeld van de troon GODS des te
sterker naar voren als de plaats van GODS gericht jegens alle goddelozen en als de plaats van GODS
vrijspraak jegens alle gezaligden om CHRISTUS’ wil (Apc.4:5; Apc.5:6; Apc.20:11; Apc.21:5; Apc.22:1
en 3).

Nogmaals zij herhaald dat we van de majesteit van GOD niet aards moeten denken. De taal van
de Bijbel is een beeldende taal en niet de taal van filosofen of van seculiere wetenschap. Dat heb ik
wel vanuit de exegese van het Bijbelboek Spreuken geleerd en telkens opnieuw wanneer ik mij met
GODS Woord bezig houd. Daarom dienen we vanuit het beeld naar de werkelijkheid te komen. Het
zichtbare beeld drukt voor ons uit wat zich in de onzichtbare werkelijkheid afspeelt. Zo moeten we
wanneer we spreken over de troon van GOD niet denken aan een troon zoals bij ons maar aan GODS
macht en kracht. Want Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Daarom mogen wij zelfs met vrijmoedigheid toegaan tot deze troon van GOD want het is een
troon der genade voor verloren zondaren en zondaressen opdat wij barmhartigheid mogen verkrij-
gen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd (H.4:16). Daarom moest Mozes
naar het beeld van deze troon GODS in de hemel het heiligdom bouwen in de woestijn met het
Voorhof, Heilige en het Heilige der heiligen met daarin de ark, en al de gereedschappen en wel naar
het voorbeeld dat hem op de berg getoond was. Zo zou GOD wonen in het midden van Zijn volk niet
alleen als de Heilige maar bovenal als de Barmhartige en Genadige. Daarom was de tempel de plaats
van GODS aanwezigheid op aarde net zoals de HEILIGE GEEST teken is van de aanwezigheid van
CHRISTUS in het midden van Zijn Kerk.

Uitstorting van de Merk op dat de uitstorting van de HEILIGE GEEST met Pinksteren het
HEILIGE GEEST. werk is van CHRISTUS (Act.2:33). CHRISTUS ontving de belofte van de HEI-
LIGE GEEST van de Vader als de ten hemel gevaren Koning. Maar daarna is
Hij het Zelf Die de HEILIGE GEEST uitstort op al die 120 bidders in de tempelzaal van Jeruzalem. De
actie van JEZUS op aarde houdt derhalve met Zijn Hemelvaart niet op maar wordt op krachtige wijze
voortgezet door Zijn HEILIGE GEEST in Zijn Kerk. CHRISTUS laat na Zijn hemelvaart de wereld niet
aan zichzelf over om te zien wat er van worden zal maar Hij begint als het ware Zijn tweede verlos-
singswerk, als men dat zo noemen mag, maar met veel grotere intensiteit dan eerst in de uitwerking
van de geestelijke krachten in deze wereld; krachten van geloof, wedergeboorte en bekering; in het
laatste der dagen.
CHRISTUS deelt Zijn jongeren voor hun taak in de wereld in de gemeenschap met de HEILIGE
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GEEST in. Want met enige nadruk zegt Hij: ‘En Ik zal den VADER bidden, en Hij zal u een anderen
TROOSTER geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; namelijk den GEEST der waarheid, Welken
de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij
blijft bij ulieden, en zal in u zijn’ (J.14:16-17). ‘Maar wanneer de TROOSTER zal gekomen zijn, Dien Ik
u zenden zal van den VADER, namelijk de GEEST der waarheid, Die van den VADER uitgaat, Die zal
van Mij getuigen’ ().15:26). ‘Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga,; want indien Ik
niet wegga, zo zal de TROOSTER tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden’
(J.16:7). ‘Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de GEEST der waarheid, Hij zal u in al de
waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal
Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen’ (J.16:13).

We kunnen niet zeggen dat de werkingen van de HEILIGE GEEST er voor de uitstorting niet zijn
geweest, ook niet onder het Oude Testament al lezen we in J.7:39 ‘dat de HEILGE GEEST er nog niet
was, overmits JEZUS nog niet verheerlijkt was’. Want was dat zo geweest, dan zouden geen enkele
patriarch en profeet wedergeboren en bekeerd zijn geweest (zulks in te-genstelling met H.11). Maar
er is wel onderscheid. Als PERSOON is de HEILIGE GEEST met Pinksteren uitgestort als vrucht van
het werk van CHRISTUS ter verzoening van Zijn Kerk maar de werkingen van de HEILIGE GEEST zijn
er altijd geweest. En dat zowel bij Jood als heiden. Denk niet alleen aan Act.2 maar ook aan Act.10.
Zie verder Nu.11:2; 1s.32:14-17; Ez.11:19-20; Ez.36:25-27; J0.2:28-30; Hgg.2:6; Zch.12:10.

Maar toen CHRISTUS als Middelaar GODS en der mensen naar Zijn menselijke natuur naar de
hemel voer en de ereplaats kreeg aan de rechterhand van Zijn God en Vader was Zijn eerste werk
het uitstorten van Zijn HEILIGE GEEST zoals Hij aan Zijn jongeren had beloofd. Als vrucht van Zijn
verzoenend werk aan het kruis en Zijn toepassend werk in Zijn opstanding. Ook de HEILIGE GEEST is
samen met de Vader en de Zoon de Schepper van alle dingen, van mensen en dieren, van planten
en alles wat zienlijk en onzienlijk is. Alle gaven staan onder de scepter van de HEILIGE GEEST. Maar
door onze zondeval is er een disharmonie gekomen en ging de HEILIGE GEEST als Persoon weg van
ons al bleven Zijn werkingen wel. Maar op grond van het volbrachte werk op Golgotha werd de HEI-
LIGE GEEST uitgestort voor Israél en de volken. Op die wijze is de Kerk gesticht van Joden en heiden-
en uit alle natién en volken. Zij zullen verzameld worden voor de troon van GOD en het Lam en de
Drieénige God loven en prijzen zonder zonden tot in eeuwigheid.
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